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Wist je dat (een deel van) de Open Doors-dag vandaag live wordt uitgezonden door onze 
media-partners Family7, Groot Nieuws Radio en de Reformatorische Omroep? 
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WELKOM!
Beste bezoeker van de Open Doors-dag 2023,

Hartelijk welkom, wat fijn dat je erbij bent! Ik vind het enorm bemoedigend om 
samen met onze vervolgde broers en zussen ons te verwonderen over Gods 
trouw. De getuigenissen uit de vervolgde kerk en jouw gebeden moedigen aan 
om, met het thema van vandaag, in ontzag uit te roepen: Groot is Uw trouw!  

Trouw zijn, dat is volhouden, bij je besluit blijven, niet opgeven ook als de 
situatie lastig of uitzichtloos lijkt te zijn. Wij mensen hebben het moeilijk met 
trouw zijn. Maar onze God niet! Hij is door en door betrouwbaar, zo is Hij. En 
daarom schuilen wij samen met de kerk die wordt vervolgd ook op deze  
Open Doors-dag bij deze trouwe God, de Heer van de Kerk. 

In dit programmaboekje vind je praktische informatie over deze dag, 
het programma, maar ook over de sprekers, het nieuwste boek van 
Anne van der Bijl en over wat er te beleven is bij onze stands. 

Samen met alle Open Doors-collega’s en -vrijwilligers bid ik je een 
opbouwende en bemoedigende dag toe, zodat jij het op jouw plek 
ook volhoudt, trouw blijft en betrouwbaar zult blijken te zijn. 

Van harte Gods zegen toegewenst!

Maarten Dees
Directeur Open Doors Nederland

‘Groot is Uw trouw, Heer’. Hoe kun je dat zeggen als je in een strafkamp in 
Noord-Korea mensen om je heen hebt zien sterven? Als in Burkina Faso 
familieleden je de deur wijzen omdat je Christus volgt? Als je meerdere keren 
gevangen hebt gezeten in een gevangenis in Iran? 

Vervolgde christenen getuigen van Gods trouw dwars door vervolging heen. 
Daarom is het thema van de Open Doors-dag 2023 ‘Groot is uw trouw!’. 

Deze uitroep vinden we al terug in het begin van Gods Woord. In  
Exodus 34 : 6 roept God Zijn eigen Naam uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die 
liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in 
het duizendste geslacht…’ God is trouw, en wij volgen Hem na als Zijn kerk 
om in Christus onwankelbaar, waarachtig en betrouwbaar te zijn. Zo mogen 
we leven verspreiden in een wereld waar de dood regeert. 

Vandaag tijdens de Open Doors-dag horen we getuigenissen van Gods 
trouw in de levens van Hea Woo uit Noord-Korea, dominee Boureima Diallo 
uit Burkina Faso en Amin uit Iran. Het is ons verlangen dat je bemoedigd 
naar huis terug zult gaan.

Laat weten dat jij ook aanwezig bent: plaats 
een foto op Instagram of Facebook met de 
hashtag #opendoorsdag23.  
Tag Open Doors NL en wie weet zie jij jouw 
foto terug op onze social media-kanalen! 

Groot is Uw trouw
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MIDDAGPROGRAMMA

13.00 UUR

13.25 UUR

13.45 UUR

14.30 UUR

15.25 UUR

15.35 UUR 

16.15 UUR

16.45 UUR

AVOND VAN GEBED      16 NOVEMBER 2023 

PUBLICATIE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2024 17 JANUARI 2024  

VROUWENEVENT     23 MAART 2024 

ZONDAG VOOR DE VERVOLGDE KERK   26 MEI 2024 

NACHT VAN GEBED     31 MEI – 1 JUNI 2024 

VIRTUELE REIS AFGHANISTAN    30 SEPTEMBER 2024 

OPEN DOORS-DAG     19 OKTOBER 2024

19.30 UUR

19:45 UUR

20.00 UUR

20.30 UUR

21.10 UUR

21.20 UUR

21.45 UUR

22.10 UUR

OPENING

OVERDENKING: JURJEN TEN BRINKE

SPREKER 1: HEA WOO*

PAUZE

START DEEL 2 VAN HET PROGRAMMA

SPREKER 2: BOUREIMA 

SPREKER 3: AMIN 

AFSLUITING

OPENING

OVERDENKING: JURJEN TEN BRINKE

SPREKER 1: HEA WOO*

PAUZE 

START DEEL 2 VAN HET PROGRAMMA

SPREKER 2: BOUREIMA 

SPREKER 3: AMIN 

AFSLUITING

* Schuilnaam

AVONDPROGRAMMA
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HEA WOO UIT 
NOORD-KOREA
OVERLEEFDE EEN STRAFKAMP

Hea Woo* zat vijf jaar gevangen in een strafkamp 
in Noord-Korea. Ze moest er zware dwangarbeid 
verrichten, werd gemarteld en stond bloot aan lange 
heropvoedingslessen. Toch wist Hea Woo op die helse 
plek een geheime kerk te stichten. Met een klein 
groepje vrouwen kwamen ze samen bij de smerige 
wc’s in het kamp om God in het geheim te aanbidden.

Wonder boven wonder overleefde Hea Woo het 
strafkamp. Nooit meer vergeet ze het moment dat ze 
vrijkwam. Ze wurmde zich door de smalle gevange-
nispoort naar buiten en holde weg. “Ik stopte niet met 
rennen en keek ook niet meer om naar het kamp. Ik 
wilde die vreselijke plek nooit meer zien.” 

Hea Woo wist te ontkomen naar Zuid-Korea. Nu 
reist ze de wereld over om te vertellen over de 
benarde situatie van de Noord-Koreanen en 
Gods werk in haar leven. Vandaag vertelt 
Hea Woo haar indrukwekkende verhaal.

BOUREIMA UIT 
BURKINA FASO
IS FULANI EN CHRISTEN

Als lid van de Fulani-stam groeide Boureima Diallo 
op als moslim. En toch is hij nu dominee in Burkina 
Faso. Daar zet hij zich al vijftien jaar met hart en ziel in 
voor verspreiding van het evangelie onder (bekeerde) 
moslims in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. 
Hij richt zich in het bijzonder op de Fulani. Ook zet hij 
zich in voor vervolgde christenen door middel van 
belangenbehartiging, hulpverlening en training. Hoe 
hij standhoudt in een islamitische cultuur? Je hoort het 
vandaag op de Open Doors-dag.  

SPREKERS & MUZIKANTENSPREKERS & MUZIKANTEN

Ranglijst Christenvervolging:
Hoofdreligie:  
Inwoners:
Aantal christenen:

PLEK 1
AGNOSTICISME
26 MILJOEN
400.000

Ranglijst Christenvervolging:
Hoofdreligie:  
Inwoners:
Aantal christenen:

PLEK 24
ISLAM
22,1 MILJOEN
5,2 MILJOEN
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AMIN UIT IRAN
ZAT JARENLANG IN DE CEL 

“We waren aan het zingen toen er iemand op de deur 
klopte. Vijftien agenten stormden binnen.”  
Amin Afshar-Naderi uit Iran vierde Kerst in een huis-
kerk in Iran toen hij werd gearresteerd. 33 dagen zat 
Amin in een isoleercel. Zijn christelijk geloof bracht 
hem een tweede keer in de beruchte Evin-gevangenis 
in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Amin kwam uiteindelijk op borgtocht vrij en kon niet 
anders dan Iran ontvluchten. Toch laat Iran hem niet 
los. “Ik mis mijn land vreselijk. En als ik het nieuws 
hoor, merk ik dat het voor christenen steeds zwaarder 
wordt.” Op de Open Doors-dag vertelt hij hoe de 
aankoop van een Nieuwe Testament in een 
boekwinkeltje hem tot geloof in Jezus 
Christus bracht en waarom die 
keuze hem gevangenschap en 
lijden waard was.

Voorganger en tv-presentator Jurjen ten Brinke is in 2006 als 
kerkplanter begonnen in Amsterdam-Noord, waar hij de multi-
culturele gemeente Hoop voor Noord mocht stichten.  
Hij houdt ervan om op te trekken met mensen van allerlei 
culturen en te praten over God. Afgelopen jaar reisde 
Jurjen naar Irak, Colombia, Bangladesh en Maleisië 
voor het programma EO Vervolgd, dat onder-
drukte religieuze minderheden in beeld 
bracht.

JURJEN TEN BRINKE
SPREKERS & MUZIKANTENSPREKERS & MUZIKANTEN

De Iraanse zangeres die je vandaag op het podium ziet 
staan, is Darya. Als jong meisje verhuisde Darya met haar 
moeder naar Duitsland. Terug naar haar geboorteland kan 
ze niet, want dan zou ze worden opgepakt. Als Iraanse 
vrouw in Duitsland is Darya een bruggenbouwer tussen 
verschillende culturen. Vandaag de dag schrijft ze Farsi- 
talige aanbiddingsliederen en zet ze zich in om het onrecht 
waar vrouwen in Iran mee te maken hebben te bestrijden. 

De muzikale omlijsting van de Open Doors-dag wordt verzorgd door de band.
“Als band vinden we het belangrijk om de bezoekers door de muziek heen mee te nemen in de verha-
len uit de verschillende regio’s. Er zullen klanken en instrumenten te horen zijn uit Noord-Korea, Iran 
en Burkina Faso. De muziek staat niet op zichzelf, maar dient een hoger doel op deze dag: een prachtig 
middel om de harten te openen en de boodschap van de vervolgde kerk nog dieper te ervaren.” 
- Bandleider Jan Willem van Delft

DE MUZIKANTEN

Ranglijst Christenvervolging:
Hoofdreligie:  
Inwoners:
Aantal christenen:

PLEK 8
ISLAM
86 MILJOEN
1,2 MILJOEN

DARYADARYA
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BID MEE!
Stel je voor dat je in een cultuur leeft waarin de meer-
derheid moslim of boeddhist is. Dat je de enige christen 
bent in je hele dorp en dat je kinderen op school gepest 
worden. Of dat je familieleden vermoord of 
opgesloten worden omdat ze in Jezus geloven. 

Vandaag de dag is dit de realiteit. Wij kunnen 
in Nederland ons geloof in vrijheid belijden, 
maar wereldwijd wordt 1 op de 7 christenen 
vervolgd. Van deze broers en zussen kunnen 
we veel leren. Het is belangrijk om voor hen te 
bidden. We zijn één Kerk! 

“Bid voor ons” is vaak het eerste wat vervolgde 
christenen vragen. Gebed is het fundament 
én een belangrijk onderdeel van het werk van 
Open Doors. 

Bid je mee?

Breng jij de vervolgde kerk in jouw omgeving onder de aandacht op een 
manier die bij jou past? We hebben interessant materiaal om meer over en 
van de vervolgde kerk te leren. 

Nieuwsgierig geworden? Kom langs bij de Kerken-stand en ontvang direct 
het startpakket voor ambassadeurs! 

WEES EEN  STEM  VOOR 
DE VERVOLGDE KERK... 
EN WORD OPEN DOORS AMBASSADEUR

SHOCKWAVE
Speciaal voor jongeren en kringleiders.  
Ontdek met dit pakket welke prijs christenen 
in Centraal-Azië betalen voor hun geloof en 
ga samen in gebed. 

Donderdagavond 16 november zenden we een 
livestream uit waarin we een uur de tijd nemen om 
biddend en zingend stil te staan bij de vervolgde kerk.  
Meld je aan via opendoors.nl/avond en bid mee.

AVOND VAN GEBED 
GEHEIME VRIENDEN-
ENVELOP
Speciaal voor kinderen die meer willen 
ontdekken over de vervolgde kerk.

JOUW GEBEDSREIS OM DE WERELD 

NAAR DE VERVOLGDE KERK

GehEime
vriEnDeN
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GA MEE OP REIS EN 
ONTMOET DE 
VERVOLGDE KERK 

BID JIJ IN 2024 OP DE GRENS 
VAN  NOORD-KOREA  VOOR 
JE BROERS EN ZUSSEN

In het geheim Vietnamese christenen ontmoeten, lokale spe-
cialiteiten proeven en samen eten met Egyptische jongeren? 
Cultuur snuiven in Indonesië of bidden met een Iraakse broer 
of zus? Ga met ons mee op reis, ontmoet vervolgde christenen 
en beleef met ons een avontuur dat je nooit meer vergeet. 

Nieuwsgierig geworden? We vertellen 
je graag meer over de Muskathlons naar 
Zuid-Korea en Colombia en alles wat 
hierbij komt kijken. Tot in de pauze! 

…OF BOUW JIJ MEE AAN HET  
KINDERCENTRUM IN  COLOMBIA? 

WAAR REIS JIJ MET OPEN DOORS NAAR TOE? 

Wil je meer praktische informatie of spreek je graag iemand die al een keer is meege-
weest? Kom naar onze Reizen-stand. 

KOM BINNENKORT NAAR DE 
INFO-AVOND   
Meld je aan via opendoors.nl/muskathlon

IVOORKUST
Januari 7 dagen

MAROKKO
April 10 dagen

IRAK
Mei 6 dagen

VIETNAM
November 10 dagen

MEXICO
September 9 dagen

INDONESIË
Augustus 9 dagen

JONGEREN
EGYPTE
Juli 10 dagen

JONGEREN
COLOMBIA
Juni 9 dagen

SPORT
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KOM NAAR DE WINKEL-STAND
...EN LAAT JE INSPIREREN DOOR DE NIEUWSTE BOEKEN 
VAN OPEN DOORS!

In onze winkelstand (of op opendoors.nl/webshop) vind je allerlei boeken, geïnspireerd 
door of gebaseerd op de vervolgde kerk. Of je nu een kinderboek, studieboek of een van 
de boeken van Anne van der Bijl zoekt: er is keus genoeg. Zien we jou in de pauze?

€ 11,95  -  Arna van Deelen

€ 24,95  -  Anne van der Bijl

Hoe is het leven van een kind in Somalië? In dit nieuwe kinderboek word je 
meegenomen in de wereld van Sahra. Zij weet al op jonge leeftijd wat het is 
om in de droge woestijn te leven. De ene na de andere geit sterft en ook de 
kamelen hebben het zwaar. Sahra en haar familie moeten verder trekken, op 
zoek naar voedsel en water. Hoe loopt dit af?

Anne van der Bijl was een man met lef. Wat zijn geheim 
was? ”Als je God vreest, hoef je geen mensen meer te 
vrezen”, zei hij altijd. Daar gaat het over in het boek Strijd-
vaardig. Aan de hand van de levens van David, Elia, Jona, 
Mozes en Gideon leren je hoe je strijdvaardig kunt worden, 
dienstbaar aan God en mensen, in een vijandige wereld.

DE AFVALLIGE 

WOESTIJNKIND GODS SMOKKELAAR 

€ 16,99  -  Christian Nani

€ 25,00  -  Anne van der Bijl

‘Allah, bent u echt genadig?’ Met die vraag groeit Nasiry op in een arme 
islamitische familie in Afghanistan. In De afvallige lees je Nasiry’s schok-
kende en indrukwekkende levensverhaal. Hoe hij van schaapsherder 
in hoeder van zijn vijandige volksgenoten verandert. Geen makkelijke 
weg, maar wel de weg van een discipel van Jezus Christus.

In Gods smokkelaar lees je het bijzondere verhaal van Anne van der Bijl. Hij 
nam grote risico’s om Bijbels en bemoediging te brengen naar vervolgde 
christenen in gesloten gebieden. Zijn missie was gevaarlijk, vol geloof 
en doorspekt met wonderen. Anne’s vertrouwen op de Here God en zijn 
radicale toewijding om het onmogelijke te doen, moedigen je aan om in 
geloof te wandelen.

NOORD-KOREA ONTMASKERD 
€ 24,99  -  Jan Vermeer
In Noord-Korea bepaalt de staat waar je woont, wat voor werk je doet en wel-
ke sport je beoefent.  Het land van Kim Jong-un is voor buitenstaanders zo 
mysterieus dat er vaak lacherig over wordt gedaan. Maar hoe is het om hier te 
leven en te overleven? Daar kom je achter in dit alles-onthullende boek. 

VANDAAG VERSCHENEN!
Besluit jij vandaag het werk van Open Doors maandelijks te 
steunen met een gift? Dan krijg je het boek Strijdvaardig gratis!
Lever je machtigingskaart in bij de Winkel-stand.

STRIJDVAARDIG 
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KOM LANGS IN 
HET OPEN DOORS 
BEZOEKERSCENTRUM

Geïnspireerd worden door de vervolgde 
kerk? Beleven waar en hoe het werk van 
Open Doors ooit begon? Kom naar het 
Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo! 

Loop rond in het kantoor van ‘Gods smok-
kelaar’ Anne van der Bijl, de grondlegger 
van Open Doors. Sluit jezelf voor een paar 
minuten op in een gevangeniscel om van 
een medegelovige te horen hoe het is om 
vast te zitten vanwege je geloof.  

En kinderen vanaf 8 jaar? Die kruipen in 
de huid van Bijbelsmokkelaar met een 
spannende smokkeltocht!

En wist je ook de handgeschreven Bijbel 
van Hea Woo in het bezoekerscentrum kan 
bezichtigen?

Boek nu je gratis tickets op 
opendoors.nl/bezoekerscentrum

Nalaten aan Open Doors om de vervolgde kerk te ondersteunen 
is een prachtig getuigenis. Behalve dat het de eenheid en on-
derlinge verbondenheid in het Lichaam van Christus benadrukt, 
duidt het op besef van de kerk van alle tijden. Gods werk gaat 
door en het overstijgt de grenzen van tijd, leven en dood. Hij was 
al onderweg voordat wij er waren en Hij gaat verder als wij er 
niet meer zijn. Nalaten is een daad van geloof in Gods werk. 

Op die wijze liet een trouwe supporter in 2022 een prachtig 
vermogen na aan Open Doors, met de wens om vooral jonge-
ren meer te betrekken bij Gods werk in deze wereld. Daarmee 
konden we het Smokkelbos achter ons kantoor realiseren, om 
zo de vervolgde kerk nog dichterbij te brengen. En ook dit jaar 
ontvangen we indrukwekkende nalatenschappen. Nog meer dan 
de euro’s die mensen ons nalaten, getuigen hun levensverhalen 
van geloof en afhankelijkheid van en toewijding aan God. Het is 
treffend hoe broeders en zusters zo blijmoedig, trouw en spaar-
zaam leven, om wat God aan hen geeft na te laten aan Open 
Doors, aan de vervolgde kerk.     

Zo werkt het in het Koninkrijk van God. Wij werken, organiseren 
en plannen, dat doen we zo goed mogelijk en trouw. Tegelijk 
gaat God Zijn weg met mensen en verrast Hij ons steeds weer. 
Dat maakt dat we altijd op Zijn almacht en eindeloze mogelijk-
heden blijven vertrouwen. Aan Hem de eer! 

WIL JIJ ALS VRIJWILLIGER OF MEDEWERKER BIJDRAGEN AAN ONZE MISSIE?
We hebben verschillende betaalde vacatures beschikbaar en we zijn hard op zoek naar 
vrijwilligers voor de catering, tuin en het bezoekerscentrum. Ben je benieuwd wat dit 
inhoudt? Kom gezellig even een praatje maken bij de stand van het Bezoekerscentrum! 

VRAGEN OVER NALATEN?
Onze relatiemanager Pieter Frankema staat altijd open 
voor een gesprek over nalaten. Neem gerust contact met 
hem op via 06-39342796 of nalaten@opendoors.nl 

(NA)LATEN? 
EEN SMOKKELBOS ALS ERFENIS

1918 (NA)LATENKOM LANGS BIJ HET BEZOEKERSCENTRUM



‘IN AL DIE JAREN VAN 
MIJN GELOOFSLEVEN, 
HEB IK NOOIT MEE-
GEMAAKT DAT GODS 
TROUW FAALDE.’

- Anne van der Bijl, 
(Gods smokkelaar)


