
In Mexico worden kerkleiders be dreigd 
door drugsbendes. Die willen dat pas-
tors stoppen met praten over de Here 
Jezus. Maar pastors stoppen daar niet 
mee, omdat ze weten dat God aan 
hun kant staat. Hij geeft de pastors 
moed om, ook al is het gevaarlijk, over 
Hem te praten. Zo leren steeds meer 
mensen de Here Jezus kennen.

Wat moeten wij hier ver
der over zeggen? Als God 
voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? Romeinen 8:31



Wie je ook bent en waar je ook woont in de wereld… 
als christenen horen we bij elkaar. Net zoals je armen, 
benen en hoofd bij je lichaam horen. We zijn met 
elkaar verbonden door Jezus. En door voor elkaar te 
bidden, help je elkaar. Jouw gebed maakt verschil!

Zo zijn we samen één lichaam in 
Christus en zijn we, ieder apart, 
elkaars lichaamsdelen. Romeinen 12:5b



In Saoedi-Arabië is het levensgevaarlijk om in 
Jezus te geloven. Daarom houden christenen 
hun geloof geheim. Ze kennen vaak geen andere 
christenen. Toch zijn ze niet alleen, want de 
Here God laat Zijn kinderen niet in de steek. 

Ik zal niet van je zijde 
wijken en je niet  
verlaten. Jozua 1:5b



In Vietnam zijn veel stammen: dit zijn groepen mensen 
met eigen leefregels. Sommige van deze groepen zijn 
niet geliefd bij andere Vietnamezen. Ze vinden dat 
mensen uit bepaalde stammen minder waard zijn. 
Maar weet je… alleen God bepaalt of een persoon wel 
of niet waardevol is. Hij heeft ieder mens geweldig 
gemaakt. Iedereen mag bij de Here Jezus horen.

Ik loof U om het ontzaglijke 
wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U ge
maakt hebt. Ik weet het, tot 
in het diepst van mijn ziel 
Psalm 139:14



Ben je blij? Of voel jij je juist 
boos? Je kunt alles kwijt bij de 
Here God. Hij wil je helpen. 
Zo wil Hij ook vervolgde chris-
tenen helpen. Jij kunt God 
hierom vragen. Hij hoort jouw 
gebed en laat Zijn kinderen 
niet in de steek.

Toen ik U aanriep, hebt U 
geantwoord, mij bemoedigd 
en gesterkt. Psalm 138:3


