
 

 

  

SIMIN 
Verraden worden. Gescheiden worden van haar man en 
twee jaar oude dochtertje. Leven als vluchteling in een 
vreemd land. Simins geloof in Jezus geeft haar leven zin, 

maar brengt het ook in gevaar. “God gaf me het geduld 
om alles te verdragen.” 

 
Simin komt tot geloof als een vriend, Mohsen*, haar een Bijbel geeft. 

“De Bijbel intrigeerde me, in het bijzonder vanwege de woorden die 
ik las over het huwelijk”, vertelt Simin. “Zo anders dan wat de islam 

daarover zegt! In de Bijbel hebben vrouwen waarde, worden ze 
gezien.” 

 
Simin en Mohsen trouwen en stellen hun huis open voor andere 

christenen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze uiterst voorzichtig 
moeten zijn. “De buren mochten er niets van merken. We kwamen 

samen in de woonkamer, sloten alle ramen en deuren en spraken 
zachtjes met elkaar.”   

 
Helaas wordt het stel verraden. Op een dag vallen twaalf agenten hun 

huis binnen. Dozen vol Bijbels en christelijke cd’s worden in beslag 
genomen, evenals de telefoon van Simin, waar namen en nummers 

van christelijke contacten in gevonden worden. Simin en Mohsen 
worden gearresteerd en gescheiden van elkaar en hun dochter.  

“Ze suggereerden dat ik connecties zou hebben met buitenlandse 
politieke organisaties en dat mijn doel zou zijn anderen te misleiden 

en tegen de islam en de regering op te zetten”, vertelt Simin over de 

verhoren die ze dagelijks onderging. “Maar het enige wat ik wilde, 

was mensen leiden naar de liefde van de Here Jezus.”  
 

Mohsen wordt uiteindelijk veroordeeld tot dwangarbeid. Ook wordt 

hij verbannen uit zijn woonplaats, zodat hij geen contact meer kan 

hebben met lokale gelovigen. Simin krijgt een boete. Haar werkgever 

deelt haar mee dat ze na achttien jaar trouwe dienst is ontslagen.  

GEBEDSPUNTEN 
 Dank God dat Simin en Mohsen, ook in 

hun huidige moeilijke omstandigheden, 

Gods nabijheid ervaren en hiervan 

getuigen. 

 Bid om zegen op Simins bediening 

onder Iraanse vrouwen. 

 Veel vrouwen in Iran leren dat ze 

minderwaardig of zelfs waardeloos zijn. 
Bid dat zij Gods Woord horen en hun 

identiteit in Christus leren kennen.  

Simin en Mohsen besluiten met hun dochtertje Iran 

te ontvluchten. Hoewel de omstandigheden in haar 
nieuwe thuisland niet makkelijk zijn, kan Simin daar 

weer doen wat ze zo graag doet: Bijbels onderwijs 

geven aan andere gevluchte Iraanse vrouwen.  

“De islam en het regime in Iran hebben de identiteit 
van deze vrouwen verwoest. Bijna al deze vrouwen 

zijn gebroken”, zegt Simin. “Maar ik begrijp hun 

pijn. Ik wil hen troosten en dienen!”  

 
 

 

Iran 



 

 

  

SARA 
Na tien dagen zonder eten en telefoon gaat eindelijk de 
deur van Sara’s kamer open. Haar vader staat in de 

deuropening. “Maak je klaar! Morgen trouw je met de 
neef van je stiefmoeder. Ik heb je niet goed opgevoed; 
misschien lukt hem dat wel!”  

En weer gaat de deur op slot. 
 

De Iraakse Sara (30) groeit op als moslima, in een wijk in Bagdad waar 
veel christenen wonen. Ook haar beste vriendin is christen. Omdat 

Sara nieuwsgierig is naar het christelijk geloof, geeft haar vriendin 
haar een Bijbel. Het lezen roept allerlei vragen bij haar op: “Hoe kan 

God een Zoon hebben? Wat betekent het dat Jezus stierf voor mijn 

zonden?” Haar vader, zelf gematigd moslim, vertelt haar dat de Bijbel 

een verzonnen boek is. “Laat het liggen en lees het niet meer”, raadt 
hij aan.  

 

Maar Sara kan het niet laten. Ze blijft de Koran met de Bijbel 

vergelijken en komt geschokt tot de ontdekking dat de God uit de 
Bijbel totaal anders is dan de god die ze uit de Koran kent. Voor Allah 

leefde ze altijd in angst, maar deze God is liefdevol en vredelievend. 

Sara besluit christen te worden. 

 
Haar geloof leidt tot een breuk in haar familie. Tijdens een discussie 

aan tafel wordt haar vader zo boos, dat hij Sara opsluit in haar kamer. 

Pas na tien dagen gaat de deur weer open: haar vader kondigt aan 

dat hij haar de volgende ochtend uit zal huwelijken.  
 

Maar die nacht ervaart Sara een wonderlijke bevrijding. Ze ziet een 

man vol licht, die haar door de dichte deur trekt en meeneemt.  

Ze denkt dat ze droomt, maar als ze ’s morgens wakker wordt, 
ontwaakt ze in een hotelkamer, uren verwijderd van haar huis!  

Haar vader wil weten wat er is gebeurd en komt naar haar toe.  

Onder de indruk van het wonder, maar niet van plan in te binden, 

besluit hij haar aan haar lot over te laten. “Ik had liever gehad dat je 
met een man was weggelopen om te trouwen dan dit”, zegt hij.  

Hij keert terug naar Bagdad en laat Sara achter. 

Irak 

GEBEDSPUNTEN 
 Dank God dat Sara in Noord-Irak 

christenen vond die zich over haar 

ontfermden. 

 “Bid alstublieft dat mijn vader Christus 
vindt en dat ik hem weer kan zien”, 

vraagt Sara. 

 Sara evangeliseert onder Koerdische 

taxichauffeurs: “Bid dat God me Zijn 
kracht en wijsheid geeft terwijl ik op pad 

ga en Zijn Woord verspreid.” 

Sara bouwt met veel moeite een leven op in Noord-

Irak. Als ze op een dag haar gegevens opvraagt bij 
de burgerlijke stand, blijkt dat haar vader haar 

naam uit de familiegegevens heeft laten wissen.  
“Ik had al verwacht dat dit zou gebeuren. Maar het 

brak mijn hart toen ik hoorde dat het echt zo was”, 
vertelt ze verdrietig. 

 
Toch heeft Sara geen spijt van haar beslissing om 

Jezus te volgen. “Voordat ik Christus kende, was 

mijn leven leeg. Ik had niet de vreugde en vrede die 

ik nu heb. God bracht me naar mijn diepste dal, om 
me daarna weer op te richten.” 

 



 

NEEMA  
Duizend gelovigen zijn bijeen in een vreugdevolle 
dankdienst, na een evangelisatieweek waarin 62 mensen 
zich lieten dopen. Ook Neema is erbij met haar zoontjes. 
De kinderen zijn net klaar met zingen, de jongste 

dommelt in op haar schoot. Ze houdt haar armen stevig 
om hem heen, zodat hij niet van haar schoot afglijdt.  

En dan davert de explosie. 
 

Op zondag 15 januari 2023 brengen leden van de terreurgroep ADF*  
een explosief tot ontploffing in een kerk in Noord-Kivu, in de 

Democratische Republiek Congo. Vijftien mensen komen om het 
leven. Neema’s vierjarige zoontje wordt uit haar armen gerukt door 

de explosie. “Ik wist niet op welk moment David uit mijn armen 
verdween… of waar hij was gebleven”, vertelt Neema. “Ik wist ook 

niet waar mijn andere zoon, Danny, was.” 
 

Neema wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Haar man 
durft haar dan nog niet te vertellen dat hun zoontje is omgekomen. 

Drie weken later komt ze thuis. Voor het eerst hoort ze dat haar 
jongste kind is omgekomen. Danny, haar oudste zoontje, is een oog 

verloren en is gewond aan zijn benen.  
 

Neema's schoonmoeder, die geen christen is, geeft haar 

schoondochter de schuld van de dood van David. “Neema nam het 

kind mee naar de kerk, waardoor het omkwam”, bazuint ze rond. “Ik 
weet niet wat mijn zoon bezielde om te zeggen dat ze terug mocht 

komen; ik wil dat hij haar wegjaagt.”  

 

“Ik huilde en huilde de hele dag," zegt Neema. “Ze bleef maar praten 
en praten en zeggen dat we daar allemaal direct hadden moeten 

sterven...” 

 

* Meer weten over terreurgroep ADF? Lees het artikel op  
opendoors.nl/magazine/onheilspellende-opmars-in-de-sahel 
 

GEBEDSPUNTEN 
 Dank God voor de hulp en troost die Neema 

kreeg na het trauma, zowel van haar eigen 

gemeente als van onze lokale partners.  

 Neema vraagt om gebed voor haar zoontje 

Danny. “Wilt u bidden dat hij God zal volgen 
en altijd bezig zal zijn met de dingen van 

God?”  

 Bid dat Neema’s schoonfamilie de weg naar 

Jezus vindt en dat de verhoudingen in de 

familie verbeteren. 

D.R.  
Congo 

De achtjarige Danny heeft het er ook moeilijk mee.  

Hij mist zijn broertje, wil niet eten en durft niet meer 

naar de kerk. Bovendien wordt hij gepest met het feit 
dat hij zijn oog verloor.  

 

Neema vertelt: “Als ik denk aan mijn overleden kindje 

en aan Danny met zijn oogprobleem, dan zeg ik tegen 
mezelf: God, als ik ze thuis had gelaten en alleen was 

weggegaan, dan was ik de enige geweest die gewond 

was geraakt. Maar dan herinner ik mezelf eraan dat de 

duivel kwam om Gods plan te verstoren. Dus zeg ik: 
God, help me, blijf mij troosten.” 

 
Lokale partners van Open Doors hielpen Neema en 
haar gemeente met gebed, bemoediging, traumazorg 
en praktische hulp. 
 


