Open Doors zoekt een vrijwillige

GASTHEER/GASTVROUW

voor het Open Doors Bezoekerscentrum

Ben jij praktisch ingesteld, behulpzaam, enthousiast en heb
je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel? Dan kunnen we
je hulp goed gebruiken voor een warme ontvangst van de
bezoekers van ons bezoekerscentrum.

WAT GA JEDOEN?

Jij bent de persoon bij wie de bezoekers van het bezoekerscentrum
terechtkunnen voor een lekker kopje koffie of thee. Je zorgt ervoor dat
alles tijdig en netjes klaar staat en helpt bij de verkoop van artikelen uit
ons winkeltje. Waar nodig bied je een helpende hand bij activiteiten en
evenementen in ons bezoekerscentrum, bijvoorbeeld tijdens een
groepsbezoek.

Het bezoekerscentrum is op woensdag t/m zaterdag geopend van
9.00-17.00 uur. Daarnaast kunnen groepen ook reserveren voor een
rondleiding op maandag- t/m zaterdagavond. Eén rondleiding duurt
zo'n twee uur. Bij voorkeur ben je minimaal drie keer in de maand een
dag(deel) en/of avond beschikbaar.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Alle vrijwilligers van het bezoekerscentrum worden aangestuurd door
de beheerder van het Open Doors Bezoekerscentrum. In overleg maak
je afspraken over je aanwezigheid en beschikbaarheid. Je wordt
persoonlijk ingewerkt in je taken en waar nodig ontvang je training.

Werken als vrijwilliger bij Open Doors geeft je een unieke kans om de
vervolgde kerk te ondersteunen met jouw talenten. De functie is op
vrijwillige basis en je krijgt je reiskosten van en naar ons kantoor
vergoed (maximaal € 0,33 cent per km).

SOLLICITEREN?

Heb je interesse? Dan ontvangen we graag een korte

. motivatie via bezoekerscentrum@opendoors.nl.

Open Doors is een internationale
christelijke organisatie die
wereldwijd vervolgde christenen
ondersteunt.

We verspreiden Bijbels en
boeken, trainen kerkleiders en
geven praktische hulp.

Ons kantoor in Nederland
(Ermelo) zet zich specifiek in voor
gebed, bewustwording en
fondsenwerving in Nederland,
om daarmee het veldwerk
mogelijk te maken.

Open Doors Bezoekerscentrum
In het bezoekerscentrum laten
we bezoekers kennismaken met
de geschiedenis van Open Doors:
van de eenmansmissie van

Anne van der Bijl, naar de
ondersteuning van vervolgde
christenen in meer dan zestig
landen.

We delen gebedsverhoringen,
bijzondere ervaringen en
persoonlijke ontmoetingen met
de vervolgde kerk.

- Heb je vragen over deze vrijwilligersfunctie of wil je meer
G informatie, gebruik dan hetzelfde mailadres of neem

telefonisch contact op via 0341-465 000 en vraag naar Erwin.

& OpenDoors



mailto:bezoekerscentrum@opendoors.nl

