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GEBEDSBOEKJE

20 – 21 JUNI



BESTE BIDDER,

“Als je iets voor ons wilt doen, bid dan alsjeblieft voor ons.” Dat was het verzoek 
van de Nigeriaanse pastor Barnabas. Hij weet wat het is om vervolgd te 
worden. En hij weet ook wat het is om te leven in diepe armoede. Toch vraagt 
hij niet het eerst om eten, kleren of onderdak. Nee, hij vraagt om ons gebed. 
Tijdens deze Nacht van Gebed mag je voor hem en vele andere broers en 
zussen bidden. 

Waarom zou je ’s nachts bidden? Misschien vraag jij je dat af. Vervolgde 
christenen hebben het vooral ’s nachts moeilijk. Velen liggen wakker of 
durven niet te slapen omdat ze last hebben van afschuwelijke nachtmerries 
of angsten. Of denk bijvoorbeeld aan gevangenen die eenzaam opgesloten 
zitten. Het donker van de nacht weerspiegelt de duisternis die ze ervaren door 
vervolging. Deze nacht staan we als het ware even naast hen. Jouw gebed is 
een licht in de duisternis. Het is het meest krachtige wapen in de strijd.

Dit jaar staan we stil bij het thema ‘volg Mij’. De Here Jezus zegt in Mattheüs 16: 
“Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 
nemen en Mij volgen.” De vervolgde kerk laat zien hoe je getuigt van Hem ten 
tijde van vervolging. We hopen dat je tijdens het bidden bemoedigd wordt door 
de getuigenissen van Gods trouw in de levens van vervolgde broers en zussen.

Met 1 Thessalonicenzen 5 wil ik je aanmoedigen: ‘Wees altijd verheugd, bid 
onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van 
u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’  

Laten we deze avond en nacht ons hart, onze gedachten en onze verlangens 
voor allen die worden vervolgd, in Gods soevereine, trouwe en liefdevolle 
handen leggen.

Heel hartelijk dank dat je meebidt! Ik wens je een gezegende Nacht van Gebed 
toe. 

Marc de Graaf

Directeur Open Doors Nederland 

INHOUDSOPGAVE

Dank je wel dat jij deelneemt aan de Nacht van Gebed 2025!  
We bidden tijdens deze nacht voor vervolgde broers en zussen uit 
tien landen van de Ranglijst Christenvervolging. In dit gebedsboekje 
vind je bij ieder land wat informatie, een suggestie voor een lied en 
Bijbelgedeelte en specifieke dank- en gebedspunten. 

Bij dit gebedsboekje horen tien video’s waarin een indrukwekkend 
verhaal van een vervolgde christen gedeeld wordt. Je bent 
uiteraard vrij om de video’s en gebedsblokken op een andere 
manier of in een andere volgorde in te richten. In de handleiding 
voor organisatoren vind je meer informatie hoe je jouw 
Nacht van Gebed kan inrichten.

1.	 Pastor Barnabas uit Nigeria  

2.	 Khada* uit Afghanistan  

3.	 Rumana uit Bangladesh 

4.	 Batoul* uit Noord-Afrika

5.	 Zahra* uit Jemen

6.	 Aktash* uit Centraal-Azië

7. 	 Ali* uit Kameroen   

8.	 Soré uit Burkina Faso 

9.	 Guadalupe en Leticia* uit Mexico

10.	 Joo Min* uit Noord-Korea  

 

*� Schuilnaam

Laat weten dat jij meebidt: plaats een foto op Instagram of Facebook 
met de hashtag #NachtvanGebed. Tag Open Doors Nederland en 
wie weet zie jij jouw foto terug op onze social media-kanalen!



Pastor Barnabas uit Nigeria woont 
samen met zijn gezin al vijf jaar in een 
vluchtelingenkamp. Het is zijn verlan-
gen om de christenen in het kamp te 
helpen. “Maar ik heb niks om aan hen te 
geven. We kunnen alleen samen bidden 
en samen de Bijbel lezen.” 

Stel je voor dat jij in de schoenen van 
Barnabas stond en moest leven in een 
geïmproviseerde tent van slechts 1,5 
vierkante meter. Er is niet genoeg water 
en eten, er zijn te weinig toiletten en je 
kampt met honger en ziektes. Wat zou 
jouw gebed dan zijn?
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Dank- en gebedspunten:
•	 Bid om kracht, geloof, liefde en geduld voor pastor Barnabas. Bid dat God voorziet 

in de noden van zijn gezin en dat zijn dappere houding de gelovigen in het kamp 
bemoedigt en sterkt. 

•	 Pastor Barnabas vraagt om gebed. “Het is moeilijk om op God te blijven vertrouwen 
als je verzwakt bent door de honger en leeft in een kamp als dit.” Bid voor deze 
broers en zussen in Nigeria.  

•	 Het aantal vermoorde christenen in Nigeria is erg hoog. Ook in het kamp wonen veel 
mensen die rouwen om het verlies van een familielid. Bid om troost.

Dank- en gebedspunten:
•	 Bid dat regeringsleiders en internationale organisaties aandacht krijgen voor de 

situatie in Nigeria en dat ze bescherming bieden aan verdreven christenen.
•	 Lokale partners proberen vluchtelingen in Afrika zo goed mogelijk te helpen met 

voedsel en medische zorg. Bid om bescherming als ze veel reizen en dat hun werk 
de christenen zal bemoedigen.

•	 Vraag God of Hij de harten van de leden van Boko Haram, ISWAP en de militante 
Fulani-herders aanraakt, zodat ze tot bekering komen.

BARNABAS

PASTOR BARNABAS 
UIT  NIGERIA
“God heeft me tot op de dag van vandaag geholpen. Daarom 

moedig ik mijn broers en zussen aan om Hem te blijven vertrouwen, 

ongeacht de omstandigheden.”

Tips:
	 Heer, ik roep vanuit het dal of 

Psalm 13:3,4 en 5 
 	 Psalm 13

7 NIGERIA

In Afrika zijn 16,2 miljoen christenen door bruut 
geweld van huis en haard verdreven. Een stille ramp 
voltrekt zich, maar de wereld zwijgt erover. “We 
voelen ons genegeerd, vergeten. Alsof we in het 
duister zitten”, zegt pastor Barnabas uit Nigeria.
Militante groeperingen zoals Boko Haram hebben 
het gemunt op christenen en moslims die hun ideeën 
niet delen. Aanvallen op christelijke dorpen komen 
veelvuldig voor.

Het brute geweld zorgt ervoor dat onze broers en zus-
sen massaal op de vlucht slaan. Verdreven christenen 
komen terecht in vluchtelingenkampen. Complete 
gezinnen slapen in schamele koepeltentjes met een 
oppervlakte van minder dan een tweepersoonsmatras. 
Er is honger, er is armoede, er is uitzichtloosheid. Sta 
vandaag naast hen met jouw gebed!

Leider:
PRESIDENT 
BOLA TINUBU    
Hoofdreligie:
CHRISTENDOM
Inwoners:
229,2 
MILJOEN 
Aantal christenen:
106,6 
MILJOEN

TEKEN DE PETITIE 
Eén miljoen handtekeningen als een roep naar regeringsleiders en 
overheden over heel de wereld. Sta op tegen gewelddadige vervolging 
in Sub-Sahara Afrika en zet jouw handtekening voor bescherming, 
gerechtigheid en herstel. Ga naar opendoors.nl/petitie
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Dank- en gebedspunten:
•	 Khada kwam tot geloof doordat ze in het geheim een Bijbel kreeg van een 

collega. Dank dat de Heilige Geest krachtig werkt door Gods Woord, juist in de 
landen waar het verboden is om je te bekeren.

•	 Khada heeft het evangelie gedeeld met haar familie. Een wonder gebeurde en 
haar familie bekeerde zich tot Jezus. Bid met haar favoriete Bijbeltekst uit Numeri 
6:24 en 25 voor deze familie. 

•	 Het gemis van een man en vader is nog steeds elke dag aanwezig voor Khada en 
haar kinderen. Bid om troost.

•	 Bid om bescherming voor de Bijbelstudiegroep waar Khada heen gaat. Bid dat 
zij en de andere vrouwen niet in angst zullen leven, maar ervaren dat God hun 
schuilplaats is. 

Dank- en gebedspunten:
•	 De Taliban kent geen genade. Veel Afghanen hebben hun vreugde en hoop 

verloren. Bid vurig dat God Zijn genade en vergeving openbaart aan hen die in 
diepe duisternis verkeren.

•	 Het kleine aantal christenen in Afghanistan vreest dagelijks voor hun leven. 
“Sommigen van ons zijn vermoord, anderen ontvoerd en weer anderen verdwe-
nen”, vertelt een van hen. Bid om kracht voor deze geheime gelovigen. 

•	 “Ik geloof dat Jezus Christus heel Afghanistan op de knieën kan krijgen. We laten 
de hoop niet varen, want God regeert.” laat een geheime gelovige weten. “De 
wereldwijde kerk kan ons helpen. Leef uit het evangelie, gebruik de vrijheid om te 
vertellen over Jezus. Blijf ons alsjeblieft steunen.”

“Er zijn geen christenen in Afghanistan.” Dat beweert 
de Taliban. Inderdaad, er is geen kerkgebouw te 
vinden. Maar christenen zijn er wel degelijk. En dat is 
bijzonder. Want je bekeren tot een andere godsdienst 
dan de islam, kan je je leven kosten in Afghanistan. 
Als wordt ontdekt dat je in het geheim christen 
bent, dan kun je rekenen op strenge sharia-straffen, 
waaronder publieke executies. 

Niet alleen christenen hebben het moeilijk onder 
het regime van de Taliban. Ook de rest van de 
bevolking leeft onder nijpende omstandigheden. De 
economische situatie is slecht, de wanhoop is zelfs 
zo groot dat ouders soms hun vier jaar oude kleuters 
verkopen om aan geld te komen. De sharia-regels 
voor vrouwen zijn zo streng, dat ze praktisch thuis 
opgesloten zitten.

Leider:
TALIBAN- 
LEIDER 
AKHUNDZADA  
Hoofdreligie:
ISLAM
Inwoners:
43,3 MILJOEN 
Aantal christenen:
DUIZENDEN 

Wat is de prijs die jij zou willen betalen 
voor je geloof? Je huwelijk? Kinderen...? 
Familie of zelfs je leven? De keuze om 
je te bekeren tot Jezus is in Afghanistan 
een gewaagde keuze. 

Khada’s* man werd ontvoerd, gemarteld 
en vermoord nadat hij in het diepste 
geheim een Bijbelstudiegroep bezocht. 
“Ondanks het verdriet om de dood van 
mijn man voel ik me gesteund door mijn 
broers en zussen in Christus”, vertelt ze.

KHADA

KHADA UIT 
AFGHANISTAN
“Na twee dagen kreeg ik bericht dat hij dood gevonden was, met 

tekenen van marteling op zijn lichaam.”

Tips:
	 Onze schuilplaats is God of  

psalm 27: 1,2 en 7 
 	 Psalm 27

10 AFGHANISTAN 
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“Onderweg naar school en in de klas zeg ik 
in mezelf Jozua 1 op: ‘Wees vastberaden en 
standvastig, laat je door niets weerhouden 
of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de 
HEER, je God, staat je bij.’”

De 9-jarige Rumana woont in Bangladesh. 
Net als in het hele land hebben de moslims 
het hier voor het zeggen. Als dochter van 
een pastor is ze het mikpunt van spot en 
mishandeling. 

“Mijn klasgenoten willen niet naast me 
zitten omdat ik christen ben. Ze willen ook 
niet met me spelen. Maar ik vergeef hen.” 

Dank- en gebedspunten:
•	 Dank God voor de dappere Rumana. Bid dat ze in haar eenzaamheid Zijn liefde 

mag ervaren en dat ze niet bezwijkt door vervolging.
•	 Bid voor Rumana’s oudere broer, die moeilijk aan een baan kan komen. Bid ook 

voor haar ouders, die het evangelie delen en een huiskerk zijn gestart ondanks de 
tegenstand. 

•	 Via lokale partners helpt Open Doors kinderen in Bangladesh door kinderkampen 
en zondagsscholen. Daar leren ze meer over Jezus en hoe ze kunnen omgaan met 
vervolging. Bid om liefde voor de docenten en een zegen over het werk.

RUMANA

“Ik bid voor mijn klasgenootjes, elke dag.”

Tips:
	 ‘Omdat er iemand aan je dacht’  

–  door Rikkert Zuiderveld
 	 Lucas 6:27-35

RUMANA UIT  
BANGLADESH  

24 BANGLADESH 

Slechts 0,5% van de bevolking in Bangladesh is 
christen. Als een vrouw in Bangladesh zich bekeert 
tot het christelijk geloof, zijn de gevolgen ingrijpend. 
Haar omgeving ziet die stap als verraad van de 
nationale cultuur en religie. Dat wordt bestraft met 
mishandeling, verkrachting of gedwongen uithuwe-
lijking. Mannen kunnen rekenen op fysiek geweld 
vanuit de gemeenschap of familie. 

Hoe zwaar ze het ook hebben, toch houden 
vervolgde broers en zussen in Bangladesh moed. 
Bid je mee dat ze standhouden in de vervolging en 
vrijmoedig durven te getuigen van Jezus?

Leider:
PRESIDENT 
CHUPPI  
Hoofdreligie:
ISLAM
Inwoners:
174,7 MILJOEN 
Aantal christenen:
950.000

Dank- en gebedspunten:
•	 Dank dat God alles in Zijn hand heeft en dat er elke dag mensen tot geloof in 

Jezus komen en zich laten dopen, ook in Bangladesh. Gods werken zijn groot!
•	 Bid dat God Zijn vervolgde kinderen in Bangladesh versterkt, bemoedigt en 

beschermt. Dat hun harten vervult worden met hoop en liefde.
•	 In Lucas 6 staat: ‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie 

jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen’. Wat is jouw gebed voor 
radicale moslims die christenen haten, voor premier Chuppi en voor moskee
leiders in het land?
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Jezus volgen en je familie verliezen. Batoul* 
uit Noord-Afrika weet wat dat betekent. Als 
11-jarig meisje komt ze tot geloof in Jezus.

Haar islamitische familie vindt dat een 
grote schande. “Ze sloegen me, en vroegen 
hoeveel geld ik had gekregen om een 
afvallige te worden”, vertelt Batoul. “Keer 
op keer probeerden ze me over te halen 
islamitische gebeden op te zeggen, mijn 
hijab te dragen en Jezus te verloochenen.”

Maar Batoul houdt stand. Gesterkt door veel Bijbelteksten en liederen weet ze dat 
haar Redder Jezus elke dag bij haar is, door welke pijn ze ook gaat.

Dank- en gebedspunten:
•	 Batoul vind troost in de gemeenschap met andere gelovigen. Ze ontmoeten elkaar in het 

geheim. Samenkomsten voor deze ‘afvalligen’ zijn immers streng verboden. “Als we elkaar 
ontmoeten, zingen en bidden we zachtjes. Als de buren ons ontdekken, zullen ze gegaran-
deerd de politie bellen.” Bid om bescherming.

•	 Een zus van Batoul heeft interesse getoond in het christendom. Bid dat de Heilige Geest werkt 
in de harten van Batouls moeder en zussen, zodat ook zij Jezus leren kennen als Verlosser.  

•	 Dank mee met de woorden van Batouls favoriete lied: ‘Ik heb mijn besluit genomen. Ik zal 
Jezus volgen, hoe zwaar mijn leven ook zal zijn. Hoe hard de storm zal waaien, we verdragen 
het lijden, totdat we het kwaad zullen overwinnen in Christus’ naam.’

BATOUL

Tips:
	 Wie naar U opzien of Psalm 139: 1, 14
 	 Psalm 139

Dank- en gebedspunten:
•	 Neem een moment om je voor te stellen hoe het is om te leven in een omgeving 

waarin iedereen moslim is en je onder druk wordt gezet je geloof op te geven. Bid 
vervolgens dat christenen ervaren dat Psalm 139 daar boven staat: de Here God 
ziet hen, heeft hen lief en houdt hen vast in hun lijden. 

•	 De jongste generatie christenen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten heeft 
jouw gebed nodig. Veel verlangen naar een godvrezende partner, maar dit is erg 
lastig. Bid om Gods leiding hierin.

•	 Bid voor het werk van Open Doors in Noord-Afrika. Dank God voor Zijn belofte 
in Filippenzen 4:6 en 7 dat Zijn vrede hen zal vervullen als we de noden van onze 
vervolgde broers en zussen en de veldwerkers bij Hem brengen.

NOORD-
AFRIKA

MAROKKO

LIBIË

MAURITANIË

ALGERIJE

TUNESIË

EGYPTE

BATOUL UIT  
NOORD-AFRIKA  
“Jezus is het waard om alles voor op te offeren.”

Wat Batoul meemaakte, ervaren veel vrouwen uit Noord-Afrika en het Midden-
Oosten die christen worden. In de islamitische cultuur wordt bekering tot Jezus 
gezien als verraad. Het is een schande voor de familie. Familieleden proberen 
daarom op alle mogelijke manieren een bekeerling terug te brengen naar de islam. 

Christenen met een moslimachtergrond kiezen daarom vaak om hun geloof geheim 
te houden. Maar het licht van Jezus schijnt door alle kieren en vervolging raakt ook 
geheime gelovigen. Open Doors ondersteunt hen door ze in contact te brengen met 
andere christenen, of veilig onderkomen en traumazorg te bieden. Want bedreigd en 
gekleineerd worden hakt erin. 

19

21

4

24

34

40
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Evangeliseren onder vrouwen in Jemen 
is moeilijk en gevaarlijk. Maar Zahra*, 
een Jemenitische christen, durft het aan. 

“Sommige vrouwen zien me als een 
ongelovige, die het verdient om 
gedood te worden. Ik leef als schaap 
onder de wolven, daar ben ik me zeer 
goed van bewust. Maar ik heb deze weg 
gekozen. Jezus nam mijn pijn, Hij droeg 
mijn schuld. Nu is het mijn beurt om het 
kruis te dragen.”

Dank- en gebedspunten:
•	 Het is voor Zahra gevaarlijk om haar verhaal te delen. “Maar ik doe het toch, omdat 

ik het evangelie aan elk meisje en elke vrouw in Jemen wil vertellen, zodat ze door 
Jezus gered worden. Bid alsjeblieft voor me, help me – ik kan dit niet alleen.”

•	 Bid om Gods dagelijkse bescherming voor Zahra en om vrucht en zegen op haar 
bediening.

•	 Het werk van zendelingen en evangelisten is erg moeilijk in Jemen. Bid om 
bemoediging en vraag God om meer arbeiders in dit deel van Zijn koninkrijk.

ZAHRA

ZAHRA UIT  JEMEN
“Wat ik ook meemaakte, ik kwam er altijd sterker uit, doordat ik naar 

Jezus keek.” 

3 JEMEN

Tips:
	 Zie slechts op Hem of Psalm 62 
 	 Psalm 62

Jemen is een van de gevaarlijkste plekken ter 
wereld om Jezus te volgen. De radicaal-islamitische 
shariawetgeving is er van kracht. Wie zich bekeert of 
evangeliseert, kan zelfs de doodstraf krijgen.

Veel christenen houden hun geloof geheim en ontmoe-
ten nooit een andere gelovige. Als hun geloof wordt 
ontdekt, riskeren ze mishandeling, opsluiting, marteling 
of zelfs de dood. Ondanks het gevaar zijn er toch 
christenen die in het diepste geheim samenkomen.

Leider:
RASHAD 
MUHAMMAD 
AL-ALIMI
Hoofdreligie:
ISLAM
Inwoners:
35,2 MILJOEN 
Aantal christenen:
ENKELE 
HONDERDEN

Dank- en gebedspunten:
•	 Veel moslims die tot geloof in Christus komen, leven 

met de angst dat ze worden opgepakt en gevan-
gengezet door de autoriteiten. Ze vrezen ook wraak 
van familieleden. Bid dat iedere christen in Jemen 
een andere geheime gelovige zal ontmoeten.

•	 Waar de kerk hevig onderdrukt wordt, groeit de 
kerk ook het hardst. Dank dat Jezus de Overwinnaar 
is en dat Satan niet het laatste woord heeft. 

•	 Bid voor de mensen die zich eenzaam, wanhopig en 
depressief voelen. Waar zou jij gebed voor vragen 
als je de enige christen was in een islamitische 
omgeving? Leg dat aan de Here God voor en draag 
je broers en zussen in Jemen aan Hem op.

Elke dag herinnerd 
worden te bidden voor een 

vervolgde broer of zus? 
Download de GebedsApp via  

opendoors.nl/gebedsapp

DOWNLOAD 
DE GEBEDSAPP 
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Aktash* is een dove evangelist in Centraal-
Azië. Dat lijkt een vreemde combinatie, 
maar zijn leven is een getuigenis van hoe 
God de dovengemeenschap bereikt zonder 
een gesproken woord.
Een dove in Centraal-Azië is vaak erg 
eenzaam. Ze worden buitengesloten, 
want volgens de gangbare uitleg van de 
Koran komen ze niet in de hemel en zijn 
ze vervloekt. De liefde van de Here Jezus 
is voor hen een bevrijding.
Aktash: “Mijn verlangen is dat elke dove in 
Centraal-Azië bereikt wordt met het evangelie.”

Dank- en gebedspunten:
•	 Toen Aktash alle dove mensen in zijn omgeving had bezocht, zegende God hem 

met een fiets. Met die fiets reist hij soms meer dan 50 kilometen op een dag. Zo 
groot is zijn verlangen om het Goede Nieuws te delen. Bid voor zijn bediening!

•	 Bid om bescherming voor Aktash als hij vaak verre reizen maakt over gevaarlijke 
wegen. Hij is ook al meerdere keren ondervraagd door politie, omdat mensen 
opmerken dat hij doven bezoekt. 

•	 Dank God dat Zijn Koninkrijk bouwt op de plekken waar wij het onmogelijk 
achten. Dank voor Zijn grote liefde en genade voor ons.

AKTASH 

AKTASH UIT 
CENTRAAL-AZIË
“God is aan het werk onder dove mensen. Iedere keer als ik op pad 

ga, zijn ze dorstig naar Zijn woorden.  

Ondanks alle gevaren weet ik  

dat dit Gods werk is.” 

Tips:
	 Goedheid van God of Psalm 148 
 	 Romeinen 8:35-39  

Dank- en gebedspunten:
•	 Dank dat God zichzelf openbaart aan moslims in Centraal-Azië door dromen en 

visioenen. Eens zullen mensen uit alle stammen, volken en natiën het Lam de 
glorie en eer toebrengen!

•	 Bid om bescherming voor huiskerken. Vraag God om ziende ogen blind te maken, 
zodat autoriteiten en spionnen de weg naar huiskerken niet weten te vinden. 

•	 Of je nu in Azië of Nederland christen bent, we zijn deel van één Lichaam en 
we richten ons tot dezelfde hemelse Vader. Ongetwijfeld bidden christenen in 
Centraal-Azië ook het gebed dat Jezus aan zijn discipelen leerde. Bid als afsluiting 
van deze gebedsronde samen het Onze Vader.

CENTRAAL- 
AZIË

Kleurrijke bazaars, islamitische architectuur en spectaculaire landschappen. De 
landen in Centraal-Azië hebben een bijzondere cultuur. Hoewel ze geen deel meer 
zijn van de Sovjet-Unie is het communistische gedachtegoed nog sterk verweven in 
de samenleving. 

De overheid houdt kerken streng in de gaten. Wie samen wil komen als kerkelijke 
gemeente moet officieel geregistreerd staan bij de overheid. Maar het proces om zo’n 
registratie te krijgen, verloopt uiterst moeizaam. Hierdoor bestaan er veel ‘illegale’ 
huiskerken. Pastors van deze kerken lijden onder (publieke) vernedering en geweld 
en hebben vaak te maken met politie-invallen, bedreigingen en boetes. Dit is een 
opzettelijke tactiek die gebruikt wordt om angst en haat te zaaien onder christenen.

TURKMENISTAN 29 TADZJIKISTAN 39

KIRGIZIË 47

KAZACHSTAN38

OEZBEKISTAN 25
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Elke dag voor zonsondergang is er 
een angstige sfeer in het noorden van 
Kameroen. De christelijke boeren die met 
hun vrouwen en kinderen in de valleien 
wonen, verzamelen kleren, wat te eten en 
trekken de bergen in.

Ali* vertelt: “Vanaf de grotten in de 
bergen zien we de zaklampen van Boko 
Haram-strijders door het dorp gaan. Ze 
stelen onze bezittingen en dieren. We 
durven niet meer thuis te slapen, omdat 
ze altijd ’s nachts aanvallen.” 

Dank- en gebedspunten:
•	 “De militanten vragen je om de Koran te reciteren. Als je dat niet goed kan, 

vermoorden ze je. Tenzij je ter plekke besluit om je te bekeren tot de islam”. Bid 
om standvastigheid voor christenen die met het mes op de keel gevraagd worden 
Jezus te verloochenen. 

•	 Veel families zijn verscheurd door het geweld in Kameroen. Ali vraagt in het 
bijzonder gebed voor alle wezen en weduwen, omdat zij extra kwetsbaar zijn.   

•	 Open Doors helpt christenen in Kameroen met noodhulp en traumazorg. 
Daarnaast bezoeken we hen, om met hen te bidden. Bid voor dit belangrijke werk 
en kracht voor veldwerkers die heftige dingen meemaken.

Tips:
	 Geef ons vrede of Blijf mij nabij
 	 Psalm 4

ALI UIT  KAMEROEN
“Uit angst voor aanvallen durft niemand in zijn huis te slapen.  

Dus we verstoppen ons ’s nachts in de bergen.”

43 KAMEROEN 

MAANDELIJKSE INSPIRATIEMAIL  
Ontvang 12 keer per jaar een e-mail vol indrukwekkende 
getuigenissen en lessen uit de vervolgde kerk.  
Meld je aan via opendoors.nl/inspiratiemail

Hoewel de bevolking van Kameroen voor meer dan 
60 procent uit christenen bestaat, ben je zeker niet 
veilig als christen. In het noorden is Boko Haram 
actief: een terreurorganisatie die streeft naar een 
islamitische staat in West-Afrika.

Daarnaast staat Kameroen bekend als een van de 
meest corrupte landen ter wereld. Functionarissen 
kunnen worden omgekocht om christenen aan hun 
lot over te laten als ze worden aangevallen door 
radicale islamitische groepen. Christenen worden 
beroofd, ontvoerd, verkracht en vermoord. Veel 
gelovigen slaan op de vlucht.

Leider:
PRESIDENT 
PAUL BIYA  
Hoofdreligie:
CHRISTENDOM
Inwoners:
29,4 MILJOEN
Aantal christenen:
17,1 MILJOEN

Dank- en gebedspunten:
•	 Door al het geweld zijn miljoenen mensen ontheemd in Kameroen, onder wie 

veel christenen. Bid dat God voorziet in hun behoeften en dat ze troost en steun 
vinden bij elkaar. 

•	 De hopeloosheid en het geweld zijn stuiptrekkingen van de satan. Prijs God voor 
Zijn overwinning.

•	 Bid voor alle moeders en zwangere vrouwen die zich zorgen maken over hun 
kinderen. Is er nog een hoopvolle toekomst of zullen ze ook meegezogen worden 
door radicale strijders? Bid mee voor de jongste generatie.

ALI 
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Drie keer werd hun dorp aangevallen door 
extremisten. Pastor Soré en zijn vrouw Teresa 
konden niet anders dan vluchten. Samen 
met vijftien weeskinderen wonen ze nu in 
een tent op een verlaten stuk grond in het 
noorden van Burkina Faso. 

Er is genoeg reden om te klagen. Maar Soré 
en zijn familie kiezen ervoor om God te 
prijzen: . “God heeft ons de kracht gegeven 
om te leven zonder te klagen. We lijden 
misschien lichamelijk, maar we houden 
onze focus op Jezus. Hij is altijd bij ons.”

Dank- en gebedspunten:
•	 Pastor Soré: “De kerk in ons dorp is platgebrand en iedereen is gevlucht. Maar het 

vuur in mijn hart om het evangelie te delen en het verlangen om pastor te zijn voor 
andere christenen is er nog steeds. Omdat we zelf ook moesten vluchten, laten de 
omstandigheden dit niet toe. Dat vind ik erg moeilijk. Ik bid en vertrouw erop dat 
God deuren zal openen zodat ik mijn bediening kan voortzetten.” 

•	 Bid om wijsheid en bescherming als Soré en zijn vrouw de zorg dragen voor 15 
weeskinderen.

•	 Zijn vrouw Teresa kookt elke dag voor bijna 20 mensen. In de brandende zon. En als 
het regent moet ze een andere oplossing verzinnen. “Het is een zware taak, maar 
ik doe het met vreugde en liefde. Het is de taak die God mij geeft.” Bid vandaag om 
gezondheid en energie voor Teresa. Als zij ziek wordt, zitten de kinderen zonder zorg.

SORÉ

Tips:
	 Richt je ogen op Jezus of Psalm 36
 	 Johannes 14:15-20

SORÉ UIT 
BURKINA FASO  
“We houden onze focus op Jezus. Hij is altijd bij ons.”

20 BURKINA FASO 

Officieel is Burkina Faso een seculier land en een 
kwart van de bevolking is christelijk. Maar radicale 
islamitische groeperingen willen het land islamiseren. 
Om dat te bereiken, schuwen zij geweld niet. 

Christenen ondervinden hier de gruwelijke gevolgen 
van. Kerken en christelijke scholen worden gedwon-
gen hun deuren te sluiten en ook worden christenen 
aangevallen en vermoord. Er heerst hierdoor veel 
angst onder christenen. Bid je mee?

Leider:
PRESIDENT 
IBRAHIM 
TRAORE  
Hoofdreligie:
ISLAM
Inwoners:
23,8 MILJOEN 
Aantal christenen:
6,2 MILJOEN 

Dank- en gebedspunten:
•	 Via lokale partners ondersteunt Open Doors vervolgde christenen in Burkina Faso 

door trainingen in leren omgaan met vervolging. Wat staat er in de Bijbel over dit 
thema en hoe blijven ze overeind als vervolging hen treft? Bid om een zegen over 
deze trainingen.

•	 Dank dat God ook werkt in gebieden waar dit juist onmogelijk lijkt. Dank dat Zijn 
Woord nooit leeg terugkeert en dat zelfs vervolgers veranderd kunnen worden 
tot instrument in Zijn Koninkrijk. 

•	 Voorgangers in Burkina Faso hebben het moeilijk. Ze zijn een doelwit voor 
extremistische groepen, dragen vaak zorg voor een eigen gezin en willen hulp 
bieden aan getraumatiseerde gemeenteleden. Vraag om Gods wijsheid en kracht 
van boven. 



 20      GEBEDSBOEKJE  -  NACHT VAN GEBED GEBEDSBOEKJE  -  NACHT VAN GEBED      21

Guadalupe* en zijn vrouw Leticia* leven in 
een inheemse stam in Chiapas (Mexico). De 
keuze om daar christen te worden, is dap-
per. “Als we de tradities en het geloof van 
onze voorouders niet meer volgen, worden 
we uit de gemeenschap verbannen.” 

Toen het stel zich bekeerde tot Jezus, 
werd hun land afgepakt, het drinkwater 
afgesloten en zelfs hun kinderen mochten 
niet meer naar school. Toch getuigt het 
echtpaar moedig: “We zullen ons geloof 
in God, onze Helper niet opgeven. Hij 
heeft ons eeuwig leven beloofd, daarom 
volharden wij in tijden van vervolging.”  

Dank- en gebedspunten:
•	 Het echtpaar kreeg via Open Doors hulp van advocaat José Alfredo. Die ging in 

gesprek met de autoriteiten en uiteindelijk werd de overeenkomst bereikt dat 
Guadulupe’s familie niet uit de gemeenschap werd gezet. Ze mogen nu hun geloof 
uitoefenen, zolang ze geen kerkdiensten in het dorp houden. Dank God hiervoor!

•	 Bid om vreugde en Gods nabijheid voor de kinderen van Guadalupe en Leticia. Ze 
kunnen weer naar school, maar ze voelen zich eenzaam omdat ze ‘anders’ zijn dan 
andere kinderen. 

•	 Guadalupe: “Ik bid dat God mijn gemeenschap verandert en ook Jezus aanneemt. 
Ik hoop dat steeds meer mensen christen worden, want ik ben als een zaadje dat 
in deze gemeenschap is geplant.” Bid je mee?

GUADALUPE EN LETICIA

Tips:
	 Houd vol of Wat de toekomst 

brengen moge
 	 Efeze 6 : 10 – 20 

GUADALUPE & LETICIA 
UIT  MEXICO
“Hij heeft ons eeuwig leven beloofd, daarom zullen wij volharden in 

tijden van vervolging.”  

Dank- en gebedspunten:
•	 Vraag God om een einde aan het vele geweld in Mexico. Bid om bescherming, 

wijsheid en volharding in het geloof voor christelijke gezinnen, met name voor 
jongeren. 

•	 Bid om bescherming voor alle kinderen die opgroeien in een omgeving waarin 
geweld normaal is. Bid dat ze niet gerekruteerd worden door criminele bendes.  

•	 Kerkleiders bevinden zich vaak in een ingewikkelde positie. Hoe meer zij Christus’ 
boodschap van vrede verkondigen en hoe actiever zij zich verzetten tegen het 
geweld door bendes, hoe groter het gevaar voor henzelf. Bid om bescherming.

•	 Dank God voor criminelen die zich bekeren en de criminaliteit opgeven. Bid om 
bescherming voor deze christenen, want zij kunnen hun activiteiten vaak niet 
zomaar staken, want dan zijn wraakacties het gevolg. 

31 MEXICO 

Hoewel de hoofdreligie in Mexico het christendom 
is, is in sommige delen de christenvervolging hevig.
Corruptie en criminaliteit zetten de toon in de 
samenleving. Christenen komen steeds vaker in een 
wurggreep van drugskartels en criminele bendes. 
Wat zou jij doen als je in Mexico woonde? 

Christenen zouden de drugshandel in de weg staan, 
doordat zij zich ertegen verzetten en niet ingaan 
op de eisen die de bendes stellen. Pastors roepen 
de christelijke jeugd bijvoorbeeld op zich verre te 
houden van verdovende middelen en zich actief in 
te zetten in de kerk. De maffia heeft andere belangen 
en wil jongeren graag rekruteren. En zo is de kerk een 
doelwit van geweld.

Leider:
PRESIDENT 
CLAUDIA 
PARDO  
Hoofdreligie:
CHRISTENDOM
Inwoners:
128,4 MILJOEN 
Aantal christenen:
123,3 MILJOEN 
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Hongerig. Angstig. Wanhopig. Zo komt 
de Noord-Koreaanse Joo Min aan in een 
schuilhuis, vlak over de grens. Ze is een 
van de vluchtelingen die de oversteek 
naar China waagt. Een gevaarlijke 
onderneming; als ze gesnapt wordt, krijgt 
ze een zware straf. 

In het schuilhuis hoort Joo Min voor 
het eerst over Jezus. Ondanks wat haar 
geleerd is over christenen – gevaarlijke, 
sadistische zendelingen – komt ze tot 
geloof. In de jaren die volgen, krijgt ze 
discipelschapstraining. Op een dag hoort 
ze hoe God tegen haar spreekt: Ga terug naar Noord-Korea. 

Dank- en gebedspunten:
•	 Open Doors werkt samen met lokale partners in China om Noord-Koreaanse 

vluchtelingen op te vangen in een netwerk van schuilhuizen. Dank God voor dit 
bijzondere werk en bid dat velen tot geloof komen. 

•	 ‘Waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’ (Matt. 
18:20). Het is voor geheime gelovigen in Noord-Korea levensgevaarlijk om andere 
christenen te ontmoeten. Bid dat ze mensen ontmoeten met wie ze hun geloof 
veilig kunnen delen.

•	 Joo Min is nu kerkleidster van een ondergrondse kerk in het meest gevaarlijke 
land ter wereld. Bid om wijsheid, moed en kracht voor Joo Min in haar bediening.

JOO MIN UIT 
NOORD-KOREA 
“God riep mij om terug te gaan naar Noord-Korea.” 

1 NOORD-KOREA

JOO MIN

Tips:
	 Kyrie (Ontferm U Heer) of Psalm 43
 	 Openbaring 2:8 – 11 en hoofdstuk 22

Bedankt dat je hebt meegebeden! Wist je dat er elke 
twee maanden een Avond van Gebed is waarin we met 
een livestream bidden voor een specifiek werelddeel. 
Kijk op opendoors.nl/avond en meld je aan voor een 
uur vol getuigenissen, gebed en muziek!

Noord-Korea staat dit jaar voor de 23e keer op nummer 
1 van de Ranglijst Christenvervolging. 
Het regime beschouwt christenen als een gevaar 
voor het land. Ontdekt men dat je christen bent? Dan 
loop je het risico opgesloten, gemarteld of gedood te 
worden. Naar schatting 50.000-70.000 christenen zitten 
opgesloten in gevangenissen en werkkampen. 
Christenen leven onder voortdurende druk.

Samenkomen met andere gelovigen is zo goed 
als onmogelijk, toch komen ze soms in het diepste 
geheim samen. Vanwege de dreiging vluchten veel 
Noord-Koreanen naar buurland China. Daar lopen ze 
het gevaar te worden ontdekt en teruggestuurd naar 
Noord-Korea, waar hen berechting en opsluiting wacht.

Leider:
KIM 
JONG-UN 
Hoofdreligie:
AGNOSTI-
CISME
Inwoners:
261,1 
MILJOEN 
Aantal christenen:
400.000

Dank- en gebedspunten:
•	 Kim Jong-un is een wrede tiran die zijn volk meedogenloos onderdrukt, net als 

zijn vader en grootvader. Bid dat Kim Jong-un en zijn dochter, Kim Ju-ae, Jezus 
leren kennen! 

•	 Wat zou jij bidden als je eigen broer, zus of echtgenoot gevangen zat? Denk aan 
de vele christenen die gevangen zitten in werkkampen en bid om wonderen.

•	 Dank dat God nog steeds krachtig werkt en dat ook Gods Woord nog klinkt in 
Noord-Korea. Bid om bescherming voor christenen die stiekem een Bijbel in huis 
hebben of luisteren naar geheime christelijke radio-uitzendingen. 



DAGELIJKS  VERBONDEN  
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