MAY* 3

May en haar man zijn op de vlucht. Hun dorpsgenoten
roofden al hun bezit en brandden hun huis plat.

Het echtpaar zelf ontsnapte ternauwernood aan de
dood. En dat terwijl ze jarenlang in vrede met hun
dorpsgenoten hadden geleefd! Maar dat was voor de
staatsgreep van 2021, die alles veranderde.

Tot 2021 woonden May en haar man Myint* in een dorp in het
midden van Myanmar, waar de meerderheid van de bevolking
boeddhistisch is. Ze probeerden de gemeenschap te helpen waar ze
konden en werden over het algemeen geaccepteerd, ook al waren ze
christenen.

Niet dat er geen spanningen waren. Myint, die pastor is, deelde het
evangelie met een aantal dorpsgenoten en hield samenkomsten in
zijn huis. Dat was een doorn in het oog van sommige boeddhistische
leiders. Maar ondanks de groeiende vijandigheid wisten May en haar
gezin zich veilig in het dorp.

In 2021 pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep.

Hierdoor veranderde het dagelijks leven in het land radicaal. Het land
kwam in een burgeroorlog terecht, met ernstige gevolgen voor de
christelijke minderheid*.

De boeddhistische leiders, die op goede voet stonden met de nieuwe
machthebbers, begonnen haat te zaaien tegen May en haar gezin.
Dat ging zo ver, dat een aantal jongemannen er op een dag op uittrok
om haar man en zonen te vermoorden. Gelukkig wisten ze te
ontkomen. Maar in plaats van Myint werden twee andere dorpelingen
vermoord, die interesse hadden getoond in het christelijk geloof.

* Schuilnaam, foto ter illustratie. Kijk op opendoors.nl/myanmar voor
meer informatie over de situatie van christenen in Myanmar sinds de
staatsgreep van 2021.

May en haar gezin zagen geen andere keuze dan
hun dorp te ontvluchten. Ze verloren daarbij alles
wat ze hadden, want hun huis werd leeggeroofd en
platgebrand door de mensen die hen vijandig
gezind waren,

Toen Open Doors-partners over hun situatie
hoorden, bemoedigden ze het gezin en gaven
noodhulp. “Sinds we op de vlucht zijn, heeft
niemand de moeite genomen om naar ons welzijn
te vragen”, deelt May. “We zijn jullie zo dankbaar
dat jullie naar ons verhaal hebben geluisterd en ons

"

hebben geholpen

GEBEDSPUNTEN

e Bid om troost en bemoediging nu May
alles kwijt is wat ze had: haar
dorpsgenoten, haar huis, haar bezit.

Dank God dat Hij May nooit zal verlaten.
Dank dat Hij onze partners op haar pad
bracht om haar en haar gezin bij te staan.

Bid om vrede in Myanmar. Bid dat May en
haar gezin weer een nieuw bestaan op
kunnen bouwen.
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TARA*

Toen Tara uit Nepal christen werd, begon haar man haar
te vervolgen. Tot op de dag van vandaag bedreigt en
mishandelt hij haar. Dat gaat zelfs zo ver, dat Tara nu een
gevangene is in haar eigen huis.

Jarenlang werkte Tara’s man Ramesh* in een stad, ver bij zijn gezin

vandaan. Tijdens zijn afwezigheid kwam Tara tot geloof in Jezus, als GEDspum

enige in de hele familie.

e Bid om genezing en troost voor Tara nu ze
Toen Ramesh hoorde dat Tara christen geworden was, begon hij haar mentaal en fysiek zo zwaar mishandeld
over de telefoon te bedreigen. Wilde ze haar geloof niet afzweren en wordt.
bleef ze naar de kerk gaan? Dan zou hij van haar scheiden. Ook Tara’s

schoonmoeder en andere familieleden haatten en vervolgden haar Bid dat Tara Gods aanwezigheid heel
om haar geloof in Jezus. concreet ervaart in haar eenzame

gevangenschap en dat haar geloof nog

Eind vorig jaar keerde Ramesh terug naar zijn gezin. Voor Tara sterker wordt.

betekende dit dat haar situatie ernstig verslechterde. Ramesh kon

haar nu niet langer alleen mentaal, maar ook fysiek mishandelen. Vraag God of Hij het hart van Tara's man

aan wil raken, zodat hij zijn vrouw gaat
liefhebben.

Eerst pakte hij Tara’s Bijbel af en verstopte die. Hij liet Tara weten dat
ze hem moest gehoorzamen, anders zou hij haar het huis uitzetten.
Hij vernielde haar smartphone, zodat ze geen contact meer met
anderen kon opnemen. Ze mocht niet meer met christenen omgaan
en de kerk was voortaan verboden terrein.

Maar daar bleef het niet bij. Tara wordt momenteel gevangen
gehouden in haar eigen huis. En haar man mishandelt haar. Door de
voortdurende bedreigingen en mishandelingen ervaart Tara ernstige
geestelijke problemen.

Open Doors-partners kunnen Tara niet bijstaan, omdat ze opgesloten
zit, zonder mogelijkheid om contact op te nemen. Maar onze

Hemelse Vader, die in het verborgene ziet, is bij haar. Wil jij Hem @ 0
vragen of Tara dat ook mag ervaren? p e n Doors

* Schuilnaam, foto ter illustratie




NAOMIE*. MAIKA* EN MARIE*

NB: dit verhaal bevat pijnlijke details over seksueel
geweld.

Verkrachting inzetten als oorlogswapen. Je wilt er
eigenlijk niet over nadenken, maar het gebeurt.

In de C.A.R. maken gewapende milities op veel plekken
de dienst uit. Anarchie en straffeloosheid heersen, en
vrouwen zijn vaak het slachtoffer.

Vrouwen zoals Naomie*, Maika* en Marie*.

10 oktober 2024: Naomie

Zes vrouwen zijn onderweg naar de stad om proviand in te slaan, als
ze aangevallen worden door een rebellengroep. “We waren
nietsvermoedend aan het kletsen, toen er ineens een gewapende
man voor ons stond”, vertelt Naomie, een van de vrouwen.

"Uit angst vielen we allemaal stil. Even later werden we omsingeld...”
De leider van de rebellen beveelt de vrouwen om hun spullen op de
grond te leggen en te gaan liggen. Wat volgt laat de vrouwen
gehavend en zwaar getraumatiseerd achter.

26 oktober: Maika

Slechts twee weken later wordt dezelfde gemeenschap opnieuw
overvallen door een rebellengroep. Maika was erbij toen het
gebeurde: "We waren met z'n vieren; drie vrouwen en een meisje
van 11. We werden omsingeld toen we aan het werk waren. De
mannen verkrachtten ons voor de ogen van onze mannen.” Vijf
dagen lang worden de vrouwen misbruikt, terwijl hun mannen
moeten toekijken. Pas dan komen ze vrij.

29 november: Marie

Marie*, een vrouw van 63 en moeder van 7 kinderen, werd
overvallen toen ze op haar boerderij aan het werk was. “Na afloop
lieten ze mij machteloos achter. Ik lag nog uren op de plek van de
aanval, omdat ik geen kracht meer had om te lopen”, vertelt ze. Tot
op de dag van vandaag worstelt ze met haar gezondheid.

* Schuilnaam, foto: vrouwen die traumazorg krijgen

Deze dramatische gebeurtenissen vonden alle drie
in dezelfde gemeenschap plaats. Maar het gebeurt
op veel meer plaatsen in de C.AR, al jarenlang.
Slachtoffers hebben niet alleen met de lichamelijke
gevolgen te maken, maar ook met het stigma dat
hun gemeenschap ze vaak oplegt. Zelfs de
echtgenoten van de slachtoffers vinden het vaak
moeilijk omgaan met het feit dat hun vrouw
misbruikt is.

Gebed is dan ook hard nodig. Wil je vurig in gebed
gaan voor deze vrouwen, zodat ze ervaren dat ze
geliefd en waardevol zijn en standhouden in hun
geloof?

Open Doors biedt traumazorg en medische hulp
aan de slachtoffers. Daarnaast faciliteren we dat
vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en
bemoedigen in zelfhulpgroepen.

GEBEDSPUNTEN

Bid om diepgaande heling van alle

lichamelijke en geestelijke wonden die de
vrouwen hebben opgelopen.

Vraag God of Hij de gemeenschappen waar
de vrouwen wonen, toerust zodat ze de
slachtoffers met zorg en liefde omringen.

Dank voor de zelfthulpgroepen, waar de
vrouwen hun ervaringen kunnen delen en
elkaar kunnen helpen.
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