
GEBEDSPUNTEN 
• Dank dat God Hakuri en haar kinderen 

beschermde tijdens hun vlucht.  

• Vraag God of Hij voorziet in de dagelijkse 

behoeften van Hakuri en haar gezin.  

• “Bid alstublieft om vrede”, vraagt Hakuri. 

“Bid dat God ons een sterk geloof geeft, 

zodat we het volhouden, ook in vervolging. 

Bid om bescherming, want we zijn bang. 

We horen elke dag geweerschoten. ” 

 

 

  

God heeft me niet verlaten, God verhoede dat ik dat 

ooit zal beweren. Maar ik kan wel zeggen dat ik de 

prijs moet betalen die het volgen van Jezus kost.”  

 

Zodra lokale Open Doors -partners van Hakuri’s 

situatie horen, geven ze haar wat geld en voedsel 

om haar ergste nood te lenigen. Hakuri krijgt ook 

traumahulp, om te herstellen van haar emotionele 

wonden. “Voor ik traumahulp kreeg, kon ik 

nauwelijks slapen. Nu maak ik me minder zorgen en 

kan ik weer slapen”, vertelt ze.  

“Mama kon ook niet lachen of kletsen. Nu kan ze dat 

wel”, vult haar dochter aan. Hakuri heeft geleerd 

hoe belangrijk dit is: “Als ik bitter blijf, zullen mijn 

kinderen ook geen vrede kennen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKURI* 
“Ik was thuis met mijn man en onze jongste kinderen.  

De oudsten zaten op school in een ander dorp.  

Toen het schieten begon, renden de mensen hun huis in 

en gingen op de vloer liggen. Maar toen staken de 

extremisten onze huizen in brand.”  

 

Het is niet de eerste keer dat er geweerschoten klinken in Hakuri’s 

dorp. Haar gemeenschap heeft al langere tijd te maken met de 

dreiging van islamitische militanten in de omgeving. Maar brand -

stichting hebben ze in het dorp nog niet eerder meegemaakt.  

De dreiging van het vuur maakt dat iedereen naar buiten rent, op 

zoek naar een veilige plek. “Op dat moment werden alle mannen die 

naar buiten renden, neergeschoten”, vertelt Hakuri.  

 

De extremisten die het dorp aanvallen, zijn verbonden aan terreur -

groep IS. Tijdens hun moordpartij richten ze zich alleen op de 

mannen in het dorp; de vrouwen en kinderen worden gespaard. 

Hakuri en de andere vrouwen krijgen te horen dat elke man die de 

extremisten nog aantreffen, gedood zal worden. “Toen we dat 

hoorden, reageerden we bliksemsnel. We lieten onze jongens hun 

kleren uittrekken en meisjeskleren aantrekken. We deden ze 

hoofddoeken om en rokken aan.”  

 

Zo vluchten de vrouwen het dorp uit, op zoek naar een veiliger plaats. 

Hun tocht is gevaarlijk, want ze worden meerdere keren gecontro -

leerd. Maar elke keer worden ze doorgelaten: de verkleedtruc werkt. 

Onderweg zien ze afschuwelijke taferelen. Overal langs de weg liggen 

de lichamen van dode mannen. Hakuri weet niet of haar man erbij is - 

maar ontdekt al snel na haar vlucht dat ook hij is  omgekomen.  

 

Nu leeft Hakuri in armoede, in een stad waar het gevaar van 

extremisten nog steeds actueel is. “Het leven is zo moeilijk voor mij en 

mijn kinderen,” zegt ze. “Alles kost geld, en ik heb geen man.  

Mijn kinderen moeten bedelen om voedsel.  

 

* Schuilnaam 

Niger 



GEBEDSPUNTEN 
• Dank God dat Roya moedig en 

vastberaden blijft getuigen van Zijn liefde.  

• Bid om zegen op haar bediening. Vraag 

God of hij Roya en de vrouwen die ze helpt 

beschermt en opbouwt in hun geloof.  

• Bid dat vrouwen in Iran hun ware identiteit 

in Christus vinden, zodat ze weten dat ze 

geliefd zijn.  

 

 

  

 Iran 

 

Die zeer reële dreiging houdt Roya echter niet 

tegen om het evangelie te blijven delen met 

vrouwen die het moeilijk hebben. “Veel vrouwen 

dragen schaamte met zich mee en voelen zich 

onzichtbaar”, vertelt ze. “Ze hebben nog nooit 

gehoord dat ze geliefd zijn  - echt geliefd - door 

God. Ik wil hen herinneren aan wie ze zijn in 

Christus. Dat ze gezien worden. Dat ze ertoe 

doen.” 

 

Hoewel haar leven nooit makkelijk is geweest, 

ervaart ze dat Jezus steeds aan haar zijde was.  

“Als het leven makkelijk is, vergeten we hoezeer 

we Hem nodig hebben. Maar lijden brengt ons 

dichter bij Hem en leert ons rusten in Zijn vrede.”  

 

 

 

 

ROYA*  
Als de Iraanse Roya in een depressie belandt, roept ze 

het dagelijks uit naar Allah om hulp. Maar Allah 

antwoordt niet. Wat ze ook probeert, het blijft stil. Tot ze 

zich op een dag tot Jezus richt, en wèl antwoord krijgt. 

“Koop een satellietschotel”, klinkt het luid en duidelijk.  

 

Roya deelt het wonderlijke idee met haar man, die het goed vindt.  

En zo ziet ze op een dag een christelijke voorganger op de televisie, 

die mensen met een depressie oproept met hem te bidden.  

Het wordt een levensveranderend moment, waarop Roya haar leven 

aan Jezus geeft – en bevrijd wordt van haar depressie. Ook haar man 

komt tot geloof in Jezus.   

 

Roya begint een huiskerk voor bekeerde moslims, waar vooral 

vrouwen komen. Die krijgen al gauw te maken met tegenstand vanuit 

hun familie. Sommige echtgenoten mishandelen hun vrouw of 

verbieden hen naar de bijeenkomsten te gaan.  De druk die op de 

nieuwe gelovigen wordt gelegd, maakt dat sommigen bang worden 

en wegblijven bij de bijeenkomsten. En toch: “Hoe meer de druk 

toenam, hoe meer mensen tot geloof kwamen. Het was alsof 

vervolging het vuur van het geloof aanwakkerde. God was duidelijk 

aan het werk”, vertelt Roya. 

 

Roya krijgt zelf ook meerdere keren te maken met druk vanuit haar 

omgeving. Maar het gevaarlijkste moment komt als ze wordt 

verraden door een infiltrant. Ze wordt opgepakt en stevig verhoord. 

“Je wordt óf geëxecuteerd, óf je krijgt tien jaar gevangenisstra f”, krijgt 

ze te horen. Maar als ze voor de rechtbank staat, veroordeelt de 

rechter haar ‘slechts’ tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes 

maanden. “Als je ook maar de kleinste fout maakt,” waarschuwt hij 

haar, “moet je de volledige straf uitzitten , en volgt daarna een 

definitieve veroordeling.”  

 

* Schuilnaam, f oto ter illustratie 

 

* Schuilnaam, foto ter illustratie  



GEBEDSPUNTEN 
• Dank God dat Yaneh mag weten dat ze niet 

alleen is, dat er mensen zijn die met haar 

bidden en haar helpen in haar ergste nood. 

Vraag Hem of Hij in al haar behoeften wil 

voorzien. 

• Bid dat Yanehs man tot inkeer komt en zich 

met haar verzoent, zodat ze weer samen 

kunnen wonen.  

• Bid om de kracht en leiding van de Heilige 

Geest in Yanehs leven.  

 

Laos 

Yaneh (52) hoort bij het Hmongvolk, een etnische 

minderheidsgroep in Laos. In 2024 kwam zij tot geloof. 

Toen haar man ontdekte dat ze zich bekeerd had tot 

het christendom, werd hij woedend. Hij eiste dat ze 

onmiddellijk haar geloof afzwoer.  

 

“We hebben verschillende religies. Dat betekent dat ik niet meer 

met je samen kan leven”, liet Yanehs man haar weten. Vervolgens 

stelde hij Yaneh voor de keuze: ze moest ofwel haar nieuwe geloof 

verlaten, of haar huis.  

 

Yaneh besloot trouw te blijven aan haar geloof. Haar man zette haar 

meteen resoluut op straat; ze was niet meer welkom thuis. Nadat ze 

tijdelijk door een christelijk gezin werd opgevangen, vond ze een 

eigen onderkomen. Daar woont ze nu nog steeds. Ze overleeft door 

wat groente te verbouwen in het tuintje naast haar huis. 

Ondertussen blijft ze hopen dat ze zich met haar man  kan 

verzoenen. 

 

Het leven is zwaar voor Yaneh. Ze is niet jong meer, bovendien is ze 

ziek en heeft ze medische behandeling nodig. Maar geld om een 

arts te bezoeken of medicijnen te kopen heeft ze niet. Op de steun 

van haar familie hoeft ze als christen niet meer te rekene n. Via Open 

Doors-partners ontvangt Yaneh daarom hulp om in haar dagelijkse 

behoeften te voorzien. Ze krijgt ook medische en pastorale hulp.  

 

Khamla*, een lokale partner van Open Doors, vraagt of je voor 

Yaneh wil t bidden. “Vraag de Heer of Hij haar hart en geest wil 

versterken en haar wil leiden door Zijn Heilige Geest. En vraag Hem 

om Yaneh te helpen standvastig te blijven in haar geloof, ondanks 

de voortdurende vervolging.”  

 

* Schuilnaam, foto ter illustratie  

YANEH* 
 


