
GEBEDSPUNTEN 
• Dank God voor de hulp die wij Siti en haar 

gezin konden bi eden, waardoor ze nieuwe 

hoop vond en. 

• Bid om zegen voor Siti’s huis en 

kippenhouderij. Bid dat haar huis een huis 

van gebed zal zijn, vol vrede en liefde, ook 

als mensen in het geheim bij hen 

samenkomen.  

• Bid om kracht, moed en bescherming voor 

de vijf achtergebleven christenen in Siti’s 

oude dorp.  

 

 

  

Indonesië 

Open Doors -partners horen wat er gebeurd is  en 

zoeken Siti en haar gezin op. Ze helpen hen een 

huis te huren, waar het gezin van zes personen 

inmiddels in woont  (zie de foto hierboven ). 

Binnenkort hopen ze hier onderdak te bieden aan 

de samenkomsten van een kleine geheime 

huiskerk, onder leiding van Tina.  

Met hulp van onze partners zijn ze daarnaast een 

kleine kippenhouderij begonnen.  

 

Voor Siti en haar gezin maakt deze hulp een groot 

verschil – zowel praktisch als mentaal: “Het voelt 

alsof we weer een stap richting hoop kunnen 

zetten!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITI* 
Midden in de nacht begint het geschreeuw.  

“Kom naar buiten!” klinkt het van alle kanten. Siti en haar 

gezin ontwaken in de chaos. Al snel ontdekken ze dat 

tientallen dorpelingen het huis omringen. Hun boze 

stemmen doorbreken de stilte van de nacht.  

 

“Kom naar buiten! Jullie zijn bekeerd tot het christendom ,  

jullie hebben andere mensen ermee besmet. We willen niet dat  

ons dorp onrein wordt door jullie – verdwijn!” 

 

Bang en verward stappen Siti en haar man Soleh* naar buiten.  

Ze smeken om begrip, maar er is geen ruimte om wat dan ook uit te 

leggen. De beschuldigingen blijven op hen neerregenen, tot het 

gezin gedwongen op de vlucht slaat.  

 

Radeloos belt Siti met Tina*, de vrouw die haar bij Jezus bracht.  

“We zijn op straat gezet. We weten niet waar we nu naar toe moeten.” 

Ook al is het midden in de nacht, Tina zoekt het gezin op en helpt ze 

een onderkomen te zoeken. Uiteindelijk vinden ze een klein, kaal 

kamertje waar ze bij kunnen  komen van de schrik.  

 

Siti kwam voor het eerst in aanraking met het christelijke geloof toen 

Soleh ernstig ziek was. Tina, een christelijke kennis met een 

moslimachtergrond, bood haar een luisterend oor – en het evangelie. 

Het hele gezin van Siti kwam tot geloof en liet zich in  december 2024 

dopen.  

 

Toen gebeurde er een wonder. Soleh werd langzaam beter. Het stel 

was zo blij met dit nieuws, dat ze hun getuigenis begonnen te delen 

in het dorp. Vijf anderen kwamen tot geloof – en voortaan wist 

iedereen in het dorp dat ze christenen waren. Met de schreeu wende 

menigte tot gevolg…  

 

* Schuilnaam  



GEBEDSPUNTEN 
• Dank God dat Azura, ondanks vervolging, 

hoop en vrede vindt in haar geloof.  

• Bid dat Azura een nieuwe familie vindt in 

haar huiskerk. Bid ook dat haar eigen 

familie en dorpsgenoten haar weer gaan 

accepteren en dat ze openstaan voor het 

evangelie.  

• Vraag om moed en bescherming voor 

Azura en andere christelijke vrouwen in 

Centraal-Azië. Veel van hen bevinden zich 

in dezelfde situatie als Azura.  

•

 

 

  
 Centraal-Azië 

AZURA*  
Als vrouwen in Centraal -Azië met een moslim achter-

grond ervoor kiezen Jezus te volgen, verliezen ze vaak 

alles wat hen dierbaar is. Vrienden, familie, hun 

echtgenoot - vaak komen ze lijnrecht tegenover hen te 

staan. Azura kan erover meepraten – maar ze deelt 

allereerst haar grote vreugde.   

 

Op de foto hierboven  zie je namelijk hoe Azura gedoopt wordt.  

“Op dit moment heb ik heel lang gewacht", vertelt ze dankbaar.  

"Het moment dat ik gedoopt kon worden en mijn leven volledig aan 

Jezus Christus kon toewijden!”  

 

Azura’s doop is een vreugdevol moment in een leven vol lijden.  

“Toen ik christen werd, veranderde mijn leven drastisch”, vertelt ze. 

“Ik kreeg problemen binnen mijn gezin, mijn familie en op mijn werk. 

Mijn kinderen ontdekten dat ik christen ben en vertelden het tegen 

mijn man. Die kwam uit zijn werk naar huis en sloe g me hardhandig 

in elkaar. Toen mijn collega’s in het naaiatelier vervolgens over mijn 

geloof hoorden, werd ik direct ontslagen. Ik werd een paria in mijn 

dorp, mijn familie en op mijn werk.”  

 

Dat iedereen die ze liefhad ineens vijandig tegenover haar stond, was 

ontzettend moeilijk voor Azura. “Mijn hart was een open wond, die 

heel veel pijn deed”, deelt ze. “Maar ik bad voortdurend, ik las de 

Bijbel en woonde geheime huiskerkdiensten bij. Stukj e bij beetje 

vulden vrede, hoop en geloof mijn hart. Ik wist dat ik op de juiste weg 

was – en niemand die me daar nu nog vanaf kan brengen!”  

 

* Schuilnaam  



GEBEDSPUNTEN 
• Bid om troost en bemoediging voor Marta 

en haar gezin. Bid dat ze vasthoudt aan 

haar geloof, ook nu haar leven zo zwaar is 

geworden.  

• Bid dat Marta’s gemeente liefdevol om haar 

heen staat, zodat er voorzien wordt in haar 

behoeften. 

• Vraag God of Hij Marta en haar gemeente 

de kracht wil geven licht en zout in hun 

omgeving te zijn. Bid dat de religieuze 

spanningen hierdoor afnemen.  

•

 

Ethiopië

aos 
Net zoals de Marta uit de Bijbel, heeft Marta (52) het 

druk. Ze is moeder van vijf en zorgt voor haar bejaarde 

ouders. Daarnaast is ze voorganger van een gemeente. 

Ze draaide er haar hand niet voor om, tot haar man 

overleed en vervolging op haar pad kwam. Nu uit ze 

een hartenkreet om voor haar te bidden.  

 

Toen Marta’s man overleed, kwam haar schoonfamilie langs – maar 

niet om haar te troosten. Ze pakten haar land af, en daarmee ook 

haar voornaamste bron van inkomen. Hoewel al haar zekerheden 

wegvielen, hield Marta vol in het vertrouwen dat God zou voorzien.   

 

Maar in het voorjaar van 2025 werd de situatie nog erger. In het 

gebied waar Marta woont, heersen religieuze spanningen. Een paar 

islamitische buren klaagden Marta aan met de bewering dat haar 

huis de doorgang van een openbare weg versperde. De zaak kwam 

voor de rechter, die de aanklager in het gelijk stelde. Marta raakte 

haar huis kwijt.   

 

In een video die Open Doors onlangs kreeg, doet Marta een 

dringende oproep:  

 

“Hallo, lieve broers en zussen van onze hemelse Vader. Ik deel deze 

oproep met jullie als jullie zus.  

 

Sinds 2022 heb ik veel moeilijke dingen meegemaakt vanwege mijn 

geloof en bediening. Mijn man overleed in 2022. Na zijn overlijden 

pakte mijn schoonfamilie mijn akker af. Niet lang geleden brachten 

mijn buren valse beschuldigingen tegen mij in. Helaas stel de de 

rechter hen in het gelijk, waardoor ze mijn huis mochten slopen.  

 

Er ligt een loden last op mijn hart. Ik voel me 

vreselijk ontdaan door het onrecht dat me 

aangedaan wordt. Daarom kom ik bij jullie, mijn 

broers en zussen, om deze last met jullie te delen.  

God zegene jullie!”  

 

Wil je Marta, haar kinderen en haar schoonouders 

in gebed bij de He re God brengen? 

 

* Schuilnaam 

 

 

MARTA* 
 


