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BIJBELSTUDIE 13

BLIJF WAAKZAAM EN VERSTERK WAT

DREIGT TE STERVEN!

Wees waakzaam en versterk het overige dat
dreigt te sterven.
Openbaring 3:2, HSV

Soms lees je in de Bijbel en is er opeens een zin of
zelfs een enkel woord dat je raakt. Je leest het en
voelt direct dat dit voor jou is, dat je hier iets mee
moet. Het lijkt alsof het alleen voor jou geschreven is,
en je blijft er maar op kauwen. Dat is hoe de

Heilige Geest vaak werkt. Hij gebruikt een Bijbelse
geschiedenis of een Bijbelse boodschap om ons
leven stil te zetten of juist een bepaalde kant op te
sturen. De meeste roepingsverhalen die we van men-
sen in onze omgeving of uit persoonlijke ervaring
kennen zijn met een Bijbelvers of een enkel woord
uit de Schrift begonnen. Zo'n woord bevestigt wat
we al aanvoelden of maakt iets in ons wakker wat we
nog niet eerder ervaarden. Dat is de kracht van Gods
Woord, toen en nu, het zet mensen in beweging.

Dat gebeurde ook met Anne van der Bijl toen hij,
op 27-jarige leeftijd, in 1955 in zijn Bijbel las. Hij had
zojuist de WEC Bijbelschool in Schotland afgerond

en was in Polen bij een communistisch jeugdfestival.

Terwijl hij duizenden jongeren langs zag marche-
ren, viel zijn oog op de tekst in Openbaring 3:2. De
opdracht die Jezus daar aan de gemeente in Sardis
geeft om het‘overige te versterken dat dreigt te
sterven; was voor hem een duidelijke roeping om

naar Polen te gaan. Zo begon het smokkelen van
Bijbels naar de landen achter het lJzeren Gordijn.

In Openbaring 3:2 gaat het over de lokale gemeente
van Sardis. Het leek een bloeiende geloofsgemeen-
schap, maar Jezus verwijt deze kerk dat ze wel de
naam hebben een levende gemeente te zijn, maar
dat ze in werkelijkheid dood zijn. Ze lijken vroom,
maar er is geen echte relatie met Jezus. Daarom
klinkt de oproep om wakker te worden, waakzaam
te zijn en dat wat er nog over is aan geestelijk leven
te versterken. Er is kennelijk nog een klein restje
geloof, een beetje leven met Jezus, een enkeling die
niet is afgehaakt. Die kleine rest moet versterkt
worden. lets verder in de brief aan Sardis zegt de
Heer dat ook: “Maar u hebt ook in Sardis enkele
personen die hun kleren niet bevlekt hebben” (vers
4). Eris in de Bijbel en in deze wereld altijd een rest
die God niet verloochent en trouw blijft aan Jezus.
Zij hebben het zwaar omdat ze met zo weinig zijn,
omdat ook van hen mensen overlijden of verhuizen
en dan blijven er steeds minder over. Het overige
dreigt dan te sterven. Daarom de oproep om die
kleine rest te bemoedigen en te versterken.

Dat is precies wat Anne van der Bijl ging doen, toen
hij zijn Volkswagen Kever vol laadde met Bijbels en
de grenzen overstak naar Oost-Duitsland en Polen.
Hij kwam daar dan aan in een voor hem onbekende
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stad en vroeg voorzichtig naar een kerk. Daar aan-
gekomen zocht hij de pastor op, of wachtte tot het
zondag was en er wat mensen naar binnen gingen.
Dan zocht hij contact met hen, overhandigde de
Bijbels en bemoedigde hen met preken en Bijbel-
studies. Op die manier heeft hij vele duizenden ge-
lovigen, die allemaal kleine restjes waren van verder
uitgestorven kerken, bemoedigd om vol te houden.
Dankzij een enkel Bijbelvers is er een wereldwijde
bediening voor de vervolgde kerk ontstaan.

Regelmatig vragen wij ons ook af wat Gods bedoe-
ling met ons leven is en waar Hij ons gebruiken wil,
toch? Een van de manieren waarop Gods Geest ons
leven leidt is door ons met een woord of zin of vers
uit de Bijbel diep te raken. Dat gebeurt bijna ieder-
een die echt openstaat voor Gods leiding in zijn

of haar leven. Waar het om gaat is hoe we daarop
reageren. Leggen we het naast ons neer omdat het
nu niet goed uitkomt of gehoorzamen we zoals ook
Anne van der Bijl deed. Anne was een heel normale
man die God en Zijn Woord heel erg serieus nam.
Hij las ieder jaar de hele Bijbel uit, gebruikte meestal
meer dan één dagboekje bij de Bijbel en kende na al
die jaren Bijbelstudie grote stukken uit z’'n hoofd. Als
hij het over de Bijbel had sprak hij liefkozend over
‘Vaders Boek’ Als God spreekt door zijn Woord of
Geest moet je het ook gewoon doen, was zijn mot-
to.“Wacht niet op allerlei bevestigingen en tekens’,
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zo zei hij vaak, “maar ga, doe, gehoorzaam.” Daarin

is hij voor ons een voorbeeld. Hij wist ook niet altijd
zeker of hij Gods stem goed had verstaan.“Maar’, zei
hij dan, “beter in gehoorzaamheid ontdekken dat

je het niet goed begrepen hebt, dan uit angst voor
fouten niets meer doen”

God heeft ons geroepen, ieder van ons, om elkaar te
bemoedigen, te versterken. Luister goed naar Zijn
Woord, naar de fluisteringen van de Geest diep in je
hart en ontdek zo wie en waar jij mag versterken.

GESPREKSVRAGEN

1. Heb jij, net als Anne van der Bijl, een vers
of zin of woord uit de Bijbel die je raakt
en inspireert?

2. Ervaar jij ook weleens de leiding van de
Heilige Geest om iets te doen of ergens
heen te gaan?

3. Anne zei altijd: “Als je een opdracht van
God ervaart, moet je niet denken maar

lang je naar zo'n opdracht van God?
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