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VERVOLGD EN VASTBERADEN

Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet
meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd,
dus zullen ze ook jullie vervolgen.

Johannes 15:20

Zoals Jezus' eerste preek begon, zo eindigt ook Zijn
laatste preek. In de Bergrede waarmee Jezus Zijn
bediening begon, eindigt Jezus de Zaligsprekingen
met: “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid
vervolgd worden (...). Gelukkig zijn jullie wanneer

ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van
allerlei kwaad betichten” (Matthets 5:10,11). Nu Jezus
afscheid aan het nemen is van Zijn discipelen en ze
richting Getsemane lopen in de nacht van donderdag
op vrijdag, wil Hij nog één keer duidelijk maken wat
het volgen van Hem in hun leven zal betekenen. Hij
bereidt ze vlak voor het afscheid voor op wat hen

te wachten staat, maar wil hen daarbij ook een hart
onder de riem steken. Zojuist was Jezus begonnen
over hun intieme band met Hem. Zoals de ranken
verbonden zijn met de wijnstok en daardoor vruch-
ten kunnen dragen, zo blijf jij in Mij en Ik in jou. Wat
een prachtig beeld van de relatie met Jezus. Maar
bijna aan het eind van Zijn onderwijs gekomen, zegt
Jezus nu dus nogmaals dat Hem volgen en met Hem
verbonden zijn ook betekent dat we net als Hij zullen
lijden. Dat benadrukt Jezus en later ook Paulus steeds
opnieuw: het is lijden met Jezus. Net als Hij moeten
ook wij ons kruis opnemen en Hem volgen. De weg
die Jezus ging op aarde is een weg van kruis naar
kroon en zo is ook de route van ieder die met Hem

leeft. Jezus maakt dat duidelijk als Hij zegt: “Een slaaf
is niet meer dan zijn meester.”

Als we vervolgd, uitgescholden of vals beschuldigd
worden omdat we christen zijn, gaat het vervol-
gers niet om ons, maar om Jezus. Ze beledigen en
vervolgen Hem via ons. Wat een eer om zo dicht met
Jezus verbonden te zijn dat we door anderen net

zo behandeld worden als ze onze Heiland zouden
behandelen.

Toen Paulus de eerste christenen van Jeruzalem tot
aan Damascus vervolgde, kwam Jezus in een fel licht
tot Hem, zodat hij op de grond neerviel en Jezus’
stem hoorde die zei: “Saul, Saul, waarom vervolg je
Mij?” (Handelingen 9:4). Als Paulus de christenen
vervolgt, zegt Jezus daarover: je vervolgt Mij.

Toen ik eens een kerkleider in Pakistan sprak die
kort daarvoor gevangen had gezeten, vroeg ik hem
of hij bang was geweest. Heel eerlijk zei hij: “lk was
in het begin doodsbang. Voor mezelf, voor mijn
gezin, mijn kerk, hoe moest het nu met ons verder?
Maar op een avond besefte ik opeens: ik zit hier
niet vanwege mij, het gaat hen niet om mij, ik ben
hier vanwege Jezus. Het gaat mijn aanvallers om
Hem. En toen werd ik zo blij, zo dankbaar dat ik hier
namens Jezus gevangen zat.”

leder die Jezus volgt, wordt vervolgd. Dat beaamt
de vervolgde kerk over de hele wereld volmondig.
Maar wat betekent dat dan voor ons? Wij worden
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niet vervolgd, toch? Inderdaad, het is bij ons

totaal anders dan in Noord-Korea, Iran, Eritrea of GESPREKSVRAGE"

Pakistan - of noem maar een van de vele landen

waar christenen vervolgd worden. In ons land leven L ABgRlstgEnaeEE eI, B L
. . T, altijd omdat ze bij Jezus horen. Het gaat
we als gelovigen in volkomen vrijheid. Niemand legt

. niet om jou, maar om Jezus. Wat merk
ons een strobreed in de weg, althans, als we heel Jou

voorzichtig zijn in ons spreken over God en geloof. jij van weerstand omdat je kiest om met

?
De tolerantie zegt dat ieder mag geloven wat hij of et e foyen

zij wil, maar je mag vooral een ander niet proberen 2. In de Bergrede zegt Jezus dat je blij mag
te overtuigen van jouw geloof in God. Als je zegt dat zijn als je vanwege Hem vervolgd wordt.
Jezus de enige Weg, de Waarheid en het Leven is, Waarom kun je daar blij mee zijn?

krijg je het stempel van radicaal en intolerant. 3. Watis er aan de hand als je nooit iets

merkt van weerstand of van anders zijn
Vervolging komt op veel verschillende manieren. dan niet-gelovigen?
Het is ook het besef dat je niet meer wordt uitgeno-
digd omdat je niet overal aan mee wilt doen. Het is
het vreemdeling zijn in je eigen omgeving, omdat
je anders bent. Dan kijken mensen ook anders naar
je, vinden je al snel irritant. Ook dat is een vorm van
‘lijden met Christus; die ook niet werd begrepen
omdat Hij zo anders reageerde, zulke andere prio-
riteiten had. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook
jullie vervolgen, waarschuwt Jezus. Het is belangrijk
om daar alert op te blijven, maar tegelijkertijd met
Paulus te zeggen: ik schaam mij voor het evangelie
niet. Als het goed is, zijn we echt anders dan
mensen om ons heen die niet geloven. Dat wordt
niet altijd gewaardeerd, maar juist dan zijn we
dichter bij Jezus dan ooit.
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