
GEBEDSPUNTEN 
• Dank God dat Hij nieuwe deuren voor 

Kaveri opende om van Hem te getuigen.  

• Bid voor de vrouwen die Kaveri ontmoet: 

dat ze geraakt worden door het evangelie.  

• Vraag om bescherming voor Kaveri.  

Bid ook dat haar wens om een nieuwe 

gebedsgroep te starten uitkomt.  

 

 

  India 

“Wat God opent, kan niemand sluiten, en wat Hij 

sluit, kan niemand openen”, citeert Kaveri  uit 

Openbaring 3. “Ik kan nu over Christus vertellen aan 

de mensen die kleding bij me kopen. En aan de 

vrouwen in het naaiatelier. Als de tijd er rijp voor is, 

hoop ik weer met een gebedsgroep te beginnen. 

God blijft deuren voor me openen om te getuigen, 

en niets kan me daarvan weerhouden!”  

 

* Schuilnaam  

 

 

 

 

 

 

 

KAVERI* 
Kaveri weet nog goed hoe ze zich voelde, de eerste keer 

dat radicale hindoes het op haar voorzien hadden.  

Met het zweet in haar handen en een droge keel werd ze 

op het politiebureau verhoord, nadat ze vals beschuldigd 

was. “Ik was doodsbang en wist niet of ik ooit nog weer 

thuis zou komen.”  

 

Ze had niets misdaan. Ze had alleen een gebedsgroep geleid voor 

twintig vrouwen. Maar nu beschuldigden radicale hindoes haar ervan 

dat ze mensen tot bekering had gebracht. Een beschuldiging die in 

sommige staten in India tot juridische vervolging kan leide n. 

 

Gelukkig wist Kaveri’s dominee, na uren onderhandelen, de politie 

ervan te overtuigen haar vrij te laten. Kaveri besefte dat God haar niet 

alleen liet en voelde zich gesterkt in haar geloof. “Veel christenen 

maken nog veel ergere dingen mee. Waarom zou ik dit dan niet 

kunnen verdragen?” vertelt ze. “Ik voel me vereerd dat ik omwille van 

Zijn Naam moest lijden!”  

 

Het bleef echter niet bij deze beschuldiging. De tweede keer richtten 

radicale dorpsgenoten zich op haar kledingwinkel. Die gebruikte 

Kaveri volgens hen om christelijke materialen te verspreiden.  

Ze wisten haar zó onder druk te zetten, dat ze haar winkel - haar enige 

bron van inkomen - noodgedwongen moest sluiten en haar huis uit 

vluchtte. Uiteindelijk vond ze een ander huis, waar niemand in wilde 

wonen vanwege de slechte leefomstandigheden.  

 

Lokale Open Doors -partners zochten Kaveri  op. Ze baden met haar en 

bemoedigden haar. Kaveri kreeg praktische hulp en een training die 

haar helpt omgaan met vervolging. Met de hulp kon ze een nieuwe 

kledingwinkel openen. Ook opende ze een naaiatelier waar ze andere 

vrouwen kleding leert maken.  



GEBEDSPUNTEN 
• Dank dat Shima  ervaart dat God haar nooit 

losgelaten heeft en dat ze hersteld is van 

haar traumatische ervaringen. Bid om 

bescherming tegen verraad en druk van 

buitenaf voor haar huiskerk. 

• Shima wil zich inzetten voor de jeugd in 

Iran. “Ik droom dat er op een dag een kerk 

voor jongeren zal zijn. Een plek waar we 

openlijk over Jezus kunnen spreken en 

samen kunnen groeien!”  

• Vraag om zegen op het online werk van 

onze partners. Bid dat veel (jonge) mensen 

hierdoor gevoed worden in hun geloof.  

• Vraag God of Hij de christenen in Iran wil 

gebruiken tot Zijn eer, juist ook in deze tijd 

van protesten die door de regering met 

harde hand worden neergeslagen. Bid dat 

christenen vol zijn van Gods genade en 

waarheid en de hoop die in Hem is.  

 

 

   Iran 

SHIMA*  
“Weet je, ik heb eigenlijk gewoon medelijden met je.  

Je hebt je leven vergooid. Je zult nooit meer trouwen. 

Geen baan krijgen. Geen diploma. Geen toekomst in dit 

land.” De geheim agent die Shima ondervraagt, kijkt haar 

indringend aan. “Het is met je gedaan!”  

 

Shima is lid van een huiskerk, samen met de rest van haar gezin.  

De geheime politie is al een keer haar huis binnengevallen, in het 

holst van de nacht. Toen namen ze al haar boeken mee, haar laptop 

en telefoon. Haar vader is al een keer meegenomen en verhoord.  

 

Nu is het haar beurt om verhoord te worden. “Ze vroegen om namen, 

om tijden van onze samenkomsten”, legt ze uit. “Ik moest naar een 

lijst met namen kijken en bevestigen of ontkennen dat het 

huiskerkleden waren.” Ze wordt bedreigd en geïntimideerd.  

 

Voordat ze opgepakt werd, volgde de jonge Shima een 

leiderschapscursus. Die werd online gegeven door Open Doors -

partners in het buitenland. De lessen over geloofsvervolging komen 

haar nu goed van pas. “Een van de dingen die ik geleerd had, was wat 

je moet doen als je ondervraagd wordt. Wat moet je zeggen, wat juist 

niet, hoe blijf je kalm. Die kennis heeft me enorm geholpen toen ik 

opgepakt werd!”  

 

Vijf uur lang wordt Shima ondervraagd, dan mag ze terug naar huis. 

Wat haar nog het meest pijn doet, is het besef dat iemand uit haar 

huiskerk haar verraden moet hebben. Met als gevolg dat zij en haar 

dierbaren op intimiderende wijze verhoord zijn. En dat de geheime 

politie ervoor gezorgd heeft dat ze haar baan én haar plek op de 

universiteit kwijt is.  

 

Shima besluit haar huiskerk te verlaten: “Ik moest een stapje terug 

doen. Niet uit angst, maar omdat ik genezing nodig had.”   

Inmiddels is ze weer lid van een huiskerk, al is ze wel voorzichtiger 

geworden.  

“Iemand die mijn verhaal hoort, denkt misschien dat 

ik gebroken ben. Dat wás ik ook, maar nu voel ik me 

sterker. Vrediger. Want God was bij mij en is dat nog 

steeds – elke stap die ik ga.”  

 

* Schuilnaam, foto ter illustratie 

 



GEBEDSPUNTEN 
• Dank God dat Ainur, Kumysh en Madina Hem 

hebben leren kennen. Bid dat Hij manieren 

geeft om te groeien in hun geloof, ook nu er 

geen contact met een kerk mogelijk is.  

• Wat moeten deze vrouwen zich eenzaam en 

hulpeloos voelen! Bid dat ze ervaren dat God 

bij hen is en hen nooit alleen laat.  

• Bid dat God uitkomst geeft in deze situatie. 

Vraag om een omkeer  in de harten van de 

familieleden die de vrouwen  vervolgen.  

 

Nog maar een paar maanden geleden kwamen ze tot 

geloof in de Here Jezus. Drie jonge, Kazachse vrouwen. 

En nu al worden ze zwaar vervolgd door hun families, 

die islamitisch zijn en bekering als een schande zien. 

Alle drie hebben ze dringend ons gebed nodig.  

 

Ainur 

Toen Ainurs man ontdekte dat ze in de Here Jezus gelooft, 

mishandelde hij haar zo zwaar dat ze naar het ziekenhuis moest. 

Haar herstel duurde erg lang. Haar man bleef ook daarna eisen dat 

ze haar geloof af zou zweren. Hij mishandelde haar opnieuw, maar 

Ainur bleef vasthouden aan haar geloof. Haar man scheidde 

vervolgens van haar.  

 

Ainur woont nu bij haar islamitische familie. Daar wordt ze met 

schande overladen en behandeld alsof ze melaats is. Omdat ze 

christen is, maar ook omdat ze door haar man verstoten is. Ainur 

krijgt hier de schuld van.  

 

Kumysh  

Kumysh vertelde thuis blij over haar beslissing om haar leven aan  

de Here Jezus te geven. Maar haar vader reageerde woedend.  

Hij verbood haar diensten bij te wonen of over haar geloof te 

praten. Hij installeerde vervolgens een app op haar smartphone die 

haar locatie laat zien, zodat hij haar overal kan volgen.  

 

Kumysh’ ouders werken voor de overheid. Ze dreigen met een 

strafzaak tegen haar kerk als ze niet stopt met het bijwonen van 

diensten. Deze situatie brengt veel spanning met zich mee, voor 

Kumysh zelf maar ook voor haar gemeenteleden.  

 

Madina 

Ook de ouders van Madina zetten haar stevig onder druk om haar 

geloof te verlaten. Ze zochten de adressen van haar gemeenteleden 

uit en gingen daar onverwacht langs.  

 

Vervolgens vervloekten en bedreigden ze deze 

christenen: als Madina hun kerkdiensten nog zou 

bijwonen of met christenen om zou gaan, zouden ze 

grote problemen krijgen. Haar vader dreigde zelfs dat 

hij een groep mannen op zou trommelen voor een 

klopjacht op de leden van haar kerk. 

 

Madina zit nu in een lastig parket. Ze wil graag naar 

de kerk, maar is erg bang dat ze haar gemeenteleden 

in de problemen brengt.  

 

Ainur, Kumysh en Madina  kunnen alle drie geen 

kerkdiensten meer bijwonen of contact hebben met 

hun kerk. Bid je mee om bescherming en uitkomst in 

deze situatie?   

 

AINUR*, KUMYSH* EN MADINA* 
 

Kazachstan 


